
OOSTERPOORTER
de

Jaargang 48 | OktOber 2019 | nummer 8

Interview met
Aletta de Vries

Oranjebuurt in de 
Oosterpoort?



2



3

REDACTIONEEL

3
Moord in de Oosterpoort

NIEUWS

4
Verslag Buurtoverleg

5
Zen in Groningen

6
Benefietverkoop schilderijen Hans 

Bauer | Milieustraat

7
Woningen verduurzamen - 

werkgroep Oosterpoort Duurzaam

20
Benefietverkoop schilderijen Hans 

Bauer

ACHTERGROND EN OPINIE

9-11
Straatnamen met een verleden. 

Oranjebuurt in de Oosterpoort, de 

Willem-, Alexander en Sophiastraat

12-13
Interview met Aletta de Vries

17

RUBRIEKEN

15
Wat zullen we nu weer eens eten

16
24 uur Oosterpoort

17
Cryptofilippine

19
Oosterkidzzz

21
Koek op de hoek

23
Agenda

DE OOSTERPOORTER
Buurtkrant van de 
wijken Oosterpoort, 
de Meeuwen, de Linie, 
Europapark en Kop van 
Oost

UITGAVE
Buurtoverleg 
Oosterpoort 
De Oosterpoorter 
verschijnt 10 x per jaar 
met een oplage van 
3.700 exemplaren

CORRESPONDENTIE
Oosterweg 13, 9724 CA 
Groningen,  
telefoon 06 49 30 90 51 
Website:  
www.deoosterpoorter.nl 
E-mail: oosterpoorter@
gmail.com  
Twitter: @oosterpoorter

HOOFDREDACTIE
Klaas Kloosterman

EINDREDACTIE
Jan Veenkamp

REDACTIE
Dennis Lutgert, Dirk 
de Rijk, Gino Huiskes, 
Greetje de Vries, 
Mirjam van der Feen, 
Jan Veenkamp, Joop 
Dollekamp

FOTOGRAFIE
Evelien Brak, Ellen 
Heinen, José Reijinga, 
Obed Brinkman

ADVERTENTIES
Karin van der Zee

MEDEWERKERS
Daniel Janse, 
Luuk Verpaalen, Nico 
Visscher

VORMGEVING
Rudi Niemeijer, Ystvan 
de Jong

PRODUCTIE
Drukkerij De Marge, 
Groningen 

VERSPREIDING
Jos Jansen op de Haar,  
Bonne Westerveld, Ferri 
Klootsema

VOLGEND NUMMER
Sluitingsdatum kopij: 
3 november 2019.
Verspreiding in het 
weekend van 15 
november 2019

FOTO VOORPAGINA
Evelien Brak

Moord in de Oosterpoort

Afgelopen week verscheen eindelijk het vijfde seizoen 

van Peaky Blinders op Netflix. Een serie over een niets 

en niemand ontziende familie uit het Birmingham van 

zo’n 100 jaar geleden die hun scheermes niet alleen 

gebruikten om hun ingenieuze kapsels te onderhouden. 

Uit een soort van beroepsdeformatie kan ik het dan niet 

nalaten me af te vragen: struinden dat soort lui vroeger 

ook rond in de Oosterpoort?

Na het nodige gespit in de criminele erfenis van onze 

buurt kom ik er achter dat dat wel meeviel. Buiten wat 

ongeorganiseerd kattenkwaad dat zo nu en dan de kop 

opstak valt er niet zoveel te melden.

Wel stuitte ik op wat anders. Afgelopen septem-

ber was het op de kop af 25 jaar geleden dat er in de 

Oosterpoort een buurtbewoner op gruwelijke wijze 

werd vermoord. De toen 47-jarige Maja van Vloten 

werd met 26 messteken om het leven gebracht.

Vrij snel werd een verdachte aangehouden. Het bewijs 

tegen deze verdachte kwam destijds echter niet rond. 

Deze verdachte kwam vervolgens al snel weer op vrije 

voeten. Uiteindelijk werd het onderzoek naar de moord 

gestaakt. 

Elf jaar later meldt een Libanonveteraan afkomstig uit 

de stad zich bij het politiebureau aan de Rademarkt 

met de mededeling dat hij de moordenaar van Maja van 

Vloten is. Ondanks dat het verhaal van deze Karel van 

O. aan alle kanten rammelt, betitelt de recherche het 

verhaal van van O. als ‘consistent’. De rechter ver-

oordeelt de verdachte vervolgens tot acht jaar wegens 

doodslag. Een straf die van O. ook daadwerkelijk uitzit.

Over het bewijs in de zaak van Vloten zijn altijd twijfels 

blijven bestaan. Een zijdelings bij de zaak betrokken 

rechercheur stuit op zoveel ongerijmdheden dat hij de 

Groninger korpsleiding inlicht. Deze reageert met: ‘Dit 

soort interventies wordt hier, hoe goed wellicht ook 

bedoeld, niet op prijs gesteld. De inmenging wordt er-

varen als een motie van wantrouwen naar de collega’s.’

Bekende termen als ‘tunnelvisie’ en ‘gerechtelijke 

dwaling’ vliegen vervolgens over tafel in de zaak die 

25 jaar later nog steeds veel vragen oproept. In de 

volgende Oosterpoorter een uitgebreide terugblik op 

deze ‘cold case’ die zoals dat heet ‘de gemoederen nog 

steeds bezighoudt’.

Kan het niet helpen: de Netflix serie Peaky Blinders 

schiet me toch weer even door het hoofd als ik me 

realiseer dat bovenstaande een wat raar soort trailer is 

voor het verhaal van volgende maand.

Klaas Kloosterman

REDACTIONEEL INHOUDCOLOFON

Het volgende nummer 
verschijnt in het weekend 

 van 15 november 2019
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I n het Buurtoverleg komen onderwerpen aan de orde die 
te maken hebben met de Oosterpoort en omliggende 
wijken. Zonder te pretenderen volledig te zijn houden 

wij u met dit korte verslag op de hoogte. Maandag 23 sep-
tember was er weer een buurtoverleg in het Poortershoes.

Bij het begin van de vergadering wordt stilgestaan bij het 

overlijden van Erik Weening op 4 augustus. Erik was al enige 

tijd ziek, maar zijn overlijden was toch nog erg plotseling. Zijn 

inbreng zal worden gemist.

VERTEGENWOORDIGER KCO 
Naar aanleiding van het overlijden van Erik Weening komt de 

vertegenwoordiging vanuit het KCO in het Buurtoverleg ter 

sprake. Er is nog niemand benaderd om Erik op te volgen. Het 

buurtoverleg gaat contact opnemen met het KCO en polsen 

of er iemand belangstelling heeft om deel te nemen in het 

Buurtoverleg. 

SPEELTUINVERENIGING
De plannen voor de herinrichting van de speeltuin verkeren 

nog in de fase van het voorlopige ontwerp. Er is enige vertra-

ging ontstaan door juridische kwesties rond het eigendom van 

de grond en het gebouw. Na een bezoek van wethouder Bloem-

hoff is dit goed geregeld. Het stukje grond waar de uitbreiding 

was gepland is nu in eigendom van de speeltuinvereniging. 

Inmiddels is de subsidieaanvraag ook de deur uit en als alles 

volgens plan verloopt zal de bouw in maart gaan starten. 

SUBSIDIEAANVRAAG STERREBOS LIVE
Bij Sterrebos Live gaat het niet alleen om de concerten in het 

Sterrebos maar ook om bijvoorbeeld Dichters in het Donker. 

Het Buurtoverleg staat positief tegenover deze activiteiten. Het 

voorstel om een bijdrage toe te kennen van 700 euro voor ko-

mend jaar (op basis van aanvraag en begroting) wordt akkoord 

bevonden. 

SUBSIDIEAANVRAAG ‘BAKKIE EN PRAKKIE’  
Twee initiatiefnemers uit de Oosterpoort gaan het project 

‘Bakkie en een Prakkie’ opzetten. Zij willen in een gezellige 

huiskamersfeer een goedkope en goede maaltijd (met 

uitsluitend verse ingrediënten) serveren. Locatie is de 

kinderspeelplek in het Speeltuingebouw. De kosten van de 

maaltijd worden gehouden op 3,50 euro. De initiatiefnemers 

vragen een bijdrage voor het startkapitaal. Ook hopen zij dat 

de winkeliers uit de buurt hun overgebleven versproducten 

beschikbaar willen stellen. Als startkapitaal wordt €250 

gevraagd. De vergadering stemt hiermee in en wil graag 

over enige tijd een keer evalueren hoe het gaat met dit leuke 

initiatief. 

SUBSIDIEAANVRAAG HALLOWEEN
De organisatie van het Halloween-feest is sinds vorig jaar 

overgenomen door de speeltuin. Jaarlijks nemen ongeveer 140 

kinderen deel aan de spooktocht. De kosten voor de organisatie 

(schminken, flyer en eten spoken) bedroegen vorig jaar 290 

euro. Het Buurtoverleg stelt voor dit jaar 300 euro beschikbaar.

ONTWIKKELING EEMSKANAALZONE 

De Eemskanaalzone wordt doorontwikkeld tot voorbij 

de Brandweerkazerne. Onderdeel van dit gebied is het 

zogenaamde Betonbos. Dit gebied heeft een tijdelijke 

woonfunctie.  De bewoners realiseren zich dat ze een keer 

zullen moeten vertrekken, maar niet eerder dan nodig. Overal 

ligt beton maar daaruit en daar omheen is een stuk bos 

ontstaan met ondertussen hoge bomen. Omwonenden willen 

graag dat zoveel mogelijk van dit bos blijft behouden.

 

AED
Er is nog steeds geen nieuwe AED geplaatst bij de Coop. Voor 

een nieuwe AED met verzekering is 2000 euro nodig. De 

inzameling op de Jaarmarkt heeft 189 euro opgeleverd. Op 

de volgende vergadering wordt een besluit genomen over de 

aanschaf en de bijdrage vanuit het BOO. Geprobeerd wordt om 

ook bij de Coop zelf nog een actie te houden. Bijdragen kunnen 

worden gestort op: NL41 INGB 0000 3959 15 (Buurtoverleg 

Oosterpoort/Groningen).

NIEUWE STADSDEELBEHEERDER: MIRJAM VAN 
DER FEEN
Besloten wordt om mevrouw Van der Feen voor een kennisma-

king uit te nodigen op de volgende vergadering.

NIEUWE BESTUURSLEDEN
Het BOO is nog steeds dringend op zoek naar nieuwe bestuurs-

leden en vooral een nieuwe voorzitter. Het Buurtoverleg zoekt 

met name bestuursleden vanuit een aantal nu niet vertegen-

woordigde buurten. Voor meer informatie: kijk op pagina 21 

van deze krant.

VERGADERDATA 2020
Het buurtoverleg heeft een schema voorgesteld met vergade-

ringen op de volgende data – altijd een maandag – : 27 janu-

ari, 24 februari, 23 maart, 25 mei, 28 september, 26 oktober en 

23 november. 

RONDVRAAG
Er heeft een brainstormavond plaatsgevonden over de invul-

ling van het Zuiderplantsoen. Er ligt slechts een voorlopig 

raamontwerp. Vanuit diverse organisaties op het gebied van 

natuur en milieu is een aantal voorstellen tot aanpassing ge-

daan. In de voorlopige opzet is geen speelfunctie opgenomen.

Het buurtoverleg vindt het jammer dat in de aanleg van de tuin 

voor het Poortershoes een andere tegel is gebruikt dan de oor-

spronkelijk voorgestelde (deze had gaten zodat het hemelwater 

makkelijker kon wegzakken). Het buurtoverleg neemt hierover 

contact op met het bestuur van het Poortershoes.

Wilt u ook een vergadering van het buurtoverleg (BOO) bijwo-

nen? U bent van harte welkom! De volgende vergadering is op 

28 oktober 2019 in het Poortershoes, 20.00 uur. O O 

VERSLAG BUURTOVERLEG
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I n onze moderne, jachtige en materialistische samen-
leving hebben steeds meer mensen behoefte aan rust, 
aandacht en een rijker innerlijk leven. Een van de 

manieren om hier mee bezig te zijn is het beoefenen van 
Zen-meditatie. Het is aangetoond dat mensen die regelmatig 
‘zitten’ zich beter kunnen concentreren, minder last hebben 
van stress, zich energieker voelen en een betere nachtrust 
hebben. 

Jan Veenkamp (tekst en foto)

Wijkbewoner Tom van Dijk (37) is sinds 2006 actief bezig 

met Zen-meditatie. Hij volgde vele cursussen en trainingen 

en deed ook wetenschappelijk onderzoek naar de psychologi-

sche effecten van 

meditatie. Tom 

merkte al snel dat 

de academische 

wereld waarin 

hij functioneerde 

steeds minder paste bij wat 

hij werkelijk wilde. Uiteinde-

lijk resulteerde dit er in dat 

hij in 2009 zijn baan bij de 

universiteit opzegde en naar 

Japan vertrok. Daar heeft hij 

vijf jaar lang in de Zen tempel 

Sogenji in Okayama gewoond. 

Hij volgde trainingen bij één 

van de grootste Zen meesters 

van deze tijd, Harada Shodo. 

Hoewel de discipline en de 

soms Spartaanse leefomstan-

digheden in de tempel wel 

zwaar waren heeft Tom deze 

tijd ervaren als een zeer leer-

zame periode waarin hij zijn 

weg gevonden heeft. Die weg 

bestaat er voor een belangrijk 

deel uit dat hij de kennis en 

ervaring die hij in Japan heeft 

opgedaan nu deelt met ande-

ren in zijn eigen Zen Centrum 

hier in de Oosterpoort-wijk.

Het Zen Centrum Groningen 

bestaat sinds begin 2016. Tom 

heeft er ruim 3,5 jaar later nog 

altijd evenveel plezier in. Dit komt, zeker niet in de laatste 

plaats, doordat de beoefening van Zen de geest fris houdt. 

Het mediteren helpt enorm om dit plezier te kunnen blijven 

houden en cultiveren. Zijn insteek is om mensen te leren de 

dingen die zij doen met volledige aandacht en aanwezigheid te 

doen: “Zo zorg je er voor dat het leuk en inspirerend blijft om 

die dingen te doen.” Tom biedt deelnemers de gelegenheid om 

in groepsverband of individueel te mediteren.  Hij wil door het 

bieden van de ruimte en zijn eigen faciliterende en motive-

rende begeleiding mensen helpen de eerste stappen op het 

spirituele pad te zetten. En dan niet op een klassiek-boeddhis-

tische stijl, maar op een laagdrempelige manier die naadloos 

aansluit bij het moderne westerse leven. Er wordt niet aan 

diepgravende literatuurstudie gedaan, maar er wordt gekeken 

naar wat je in het dagelijks leven kunt doen met de inzichten 

en oefeningen uit de Oosterse traditie. Tom wil een vertaalslag 

maken tussen deze Oosterse tradities en de Westerse manier 

van denken, leven en werken. Voor wie benieuwd is naar me-

ditatie en de Zen traditie maar niet zeker weet of het wat voor 

hem of haar is, zijn er de proeflessen waar-

bij je op een ontspannen en vrijblijvende 

manier kennis kunt maken met de Zen leer 

en de meditatiepraktijk.

Wat Tom ook heeft geleerd 

in Japan is het ambacht van 

het maken van lampen en 

kamerschermen met hout 

en rijstpapier. Dit precieze 

handwerk past helemaal in de 

Zen traditie waarbij de juiste 

aandacht en concentratie 

ervoor zorgen dat er prach-

tige producten ontstaan. Tom 

heeft hierbij als doel deze 

producten zodanig te ontwer-

pen dat ze onmiskenbaar een 

Japanse uitstraling hebben 

maar ook naadloos passen in 

een westers interieur. 

Voor meer informatie: www.

zengroningen.nl O O

ZEN IN
GRONINGEN
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Gino Huiskes

Op zaterdag 5 november werden in het Poortershoes de schil-

derijen van buurman Hans Bauer verkocht. Onze illustere 

buurtgenoot is verhuisd naar een verzorgingstehuis en met de 

opbrengst van de verkoop kan zijn nieuwe woonruimte mooi 

worden ingericht. Mede dankzij een bericht ‘s ochtends in het 

Dagblad van het Noorden was het druk in het Poortershoes. De 

verkoop liep goed: veel bezoekers vertrokken met één of meer 

schilderijen onder de arm. 

De gemeente Groningen heeft vier afvalbrengstations. Maar 

niet iedereen heeft een auto/trekhaak/aanhangwagen om er 

spullen naartoe te brengen, of voldoende geld om iets te huren 

of te laten ophalen. Wijkbewoners kunnen dan een tijdelijke 

Milieustraat aanvragen voor maximaal 1.500 huishoudens. 

Vier zeecontainers staan dan een deel van de dag in de eigen 

woonomgeving. Men kan daar zelf grofvuil, oud ijzer, hout, 

tuin-, snoei- en bladafval of afgedankte elektronische of elek-

trische apparaten 

inleveren.

Bewoners zorgen 

daarbij in overleg 

met het Buurt-

overleg voor een 

hapje en drankje, 

bepalen een 

goed doel voor 

bruikbare of te 

repareren artike-

len, verspreiden flyers en helpen anderen bij het vervoer op de 

actiedag. Om veiligheids- en overlastredenen worden geplande 

Milieustraten vooraf niet openbaar aangekondigd. Wel krijgen 

buurtbewoners ruim van tevoren een flyer in de brievenbus. 

De vraag is of er in de Oosterpoort behoefte is om op een dag 

zo’n milieustraat in de wijk te organiseren. Als dat het geval 

is kunt u dat melden bij het buurtoverleg@gmail.com. Op dit 

mailadres kunnen mensen zich opgeven die graag van hun 

grofvuil af willen, maar ook mensen die op deze dag willen 

helpen kunnen zich hier melden. OO

Benefietverkoop schilderijenHans
Bauer

Milieustraat

Foto: Gino Huiskes

Foto: Ron Pechler

Foto: Erna Veldman
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D e gemeente wil in 2035 CO2 neutraal zijn. Dat be-
tekent niet alleen dat Groningen dan aardgasvrij 
moet zijn, maar ook dat alle energie die we dan 

gebruiken afkomstig is van duurzame bronnen. Dit houdt een 
grote verandering in. Veel is echter nog onduidelijk. Er zijn 
plannen met de industrie, met bedrijven en met auto’s en 
stadsbussen. In dit artikel willen we het vooral over wo-
ningen hebben. En dan met name de particuliere huiseige-
naren. Woningbouwverenigingen en bedrijven bespreken we 
een volgende keer.

Wim Hartman

Voor de woningen zijn er tot dusver vooral stimulerende 

maatregelen, voor zonnepanelen, warmtepompen, en het 

stimuleren van waterstofgas, aanleg van bodemwarmte 

etc. Doelen voor 2035 zijn: 

50% van de woningen 

heeft een (hybride) 

warmtepomp, 35% 

is aangesloten op 

een warmtenet 

en de overige 15% 

heeft een lucht- of 

bodemwarmtepomp. Op 

de daken van woonhuizen 

liggen dan 700.000 zonnepa-

nelen, zeven keer zoveel als 

nu. En 50% van de woningen 

heeft een zonneboi-

ler. En er komen 

misschien enkele 

windmolens.  

Pas dit jaar is er 

een algemeen plan 

aangenomen voor de 

wijken. Elke wijk krijgt 

een wijkenergieplan waarin inzichtelijk wordt 

gemaakt welke maatregelen er genomen zullen 

worden. De warmtevraag in een huis is het moeilijk-

ste op te lossen. Sommige wijken zullen aangesloten 

worden op een warmtenet en andere wijken zullen 

met een warmtepomp een (semi-)elektrische verwar-

ming krijgen. Goede isolatie kan 20% besparing op de warm-

tevraag opleveren. Zonnepanelen, elektrische inductiekookpla-

ten en zonneboilers worden ook genoemd. 

En wat betekent dat voor onze wijk? 
De gemeente Groningen heeft vooronderzoek gedaan in 

Reitdiep, Paddepoel en de Noorderplantsoenbuurt, op basis 

waarvan wijkplannen worden opgesteld (wordt er bijvoorbeeld 

gekozen voor een elektrisch of een warmtenet, of nog iets 

anders…). Bewoners krijgen hierbij actieve ondersteuning van 

de gemeente. Andere wijken kunnen wachten totdat met deze 

wijken zoveel ervaring is opgedaan dat er dan een eigen wijk-

plan kan worden opgesteld. Dat kan meer dan vijf jaar duren. 

We kunnen ook zelf het initiatief nemen om een wijkplan te 

ontwikkelen. De Oosterpoort-wijk kan zich aanmelden voor 

ondersteuning. De wijk werkt al samen met Grunneger Power, 

die van de gemeente de rol van wijkondersteuning heeft ge-

kregen.

Ons plan 
We hebben er als werkgroep Oosterpoort Duurzaam voor ge-

kozen om een zelfvoorzienend wijkplan te ontwikkelen en dit 

voor te leggen aan de wijk. Belangrijke doelen zijn:

1. De wijk wordt zelfvoorzienend, dus wekt de energie op die 

nodig is.

2. De wijk organiseert de energievoorziening en energieleve-

ring in eigen beheer.

3. De wijk organiseert een opslag voor energie. De zon 

schijnt niet altijd (zonnepanelen) en de wind is er ook 

niet altijd (windmolens).

4. De wijk draagt 

niet alleen de las-

ten maar ook de 

lusten. Daarvoor 

is een goede fi-

nanciering nodig, 

zodat iedereen mee 

kan doen. 

Over deze vier punten en 

meer komen we in de vol-

gende Oosterpoorter terug.

Het plan wordt nu 

ook onderzocht en 

mede-ontwikkeld 

door economen en 

bedrijfskundigen 

van de Rijksuniver-

siteit en de Hanzeho-

geschool. Ook de gemeente 

lijkt het een interessant 

idee te vinden dat we zelfvoorzienend willen worden. 

De volgende maand gaan we meer vertellen over 

ons plan. Als je mee wilt werken aan dit plan, ben je 

van harte welkom. We hebben hiervoor meer mensen 

nodig. Zoek contact met een van de volgende personen of kom 

op ons spreekuur (2e en 4e maandag van de maand van 19:00 

tot 21:00 uur in het Poortershoes), je kunt ook mailen naar: 

oosterpoortduurzaam@gmail.com 

Toch hoef je niet te wachten tot dit plan ontwikkeld is. Je 

kunt al werken aan een lager energiegebruik (isolatie, trui 

aan, ander gedrag) en aan een omschakeling van apparaten 

op gas naar elektriciteit (waterkoker, inductie kookplaat). Een 

infrarood-workshop is er weer op 25 november: grunnegerpo-

wer.nl/workshop-warmtebeeldcamera

Met medewerking van Bé van der Heide, Berend Vis, Eric Mod-

derman, Gerard Veth, Marnix de Wit. OO

Illustratie: Ystvan de Jong

Woningen verduurzamen in de Oosterpoort: 
afwachten of initiatief nemen?
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Website:	www.copy-systems.nl					E-mail:	info@copy-systems.nl

Meeuwerderweg	109,	9724	ER		Groningen
Tel.	050	-	318	78	40			Fax	050	-	318	78	38						

Zaterdag	

Openingstijden:

Ma.	t/m	do		

Vrijdag	

10.00	-	16.00	uur

08.00	-	19.00	uur

08.00-18.00	

printen

kopiëren

visitekaartjes

geboortekaarten

trouwkaarten

uitnodigingen

flyers

rapportage

verslagen

inbinden

lamineren

scannen

studentenkorting

faxen

COPY SYSTEMS
Maakt meer van uw werk

Scriptie printen? altijd speciale lage prijs!!

AKTIE OKTOBER
Printen van

bouwtekeningen
kleur of zwart wit

10% korting

    

DE COPYSHOP IN JE EIGEN BUURT

      

UW ARCHIEF DIGITALISEREN
Wij scannen uw documenten 

tot een maximale breedte 
van 91,4 cm

Poortershoes, Oosterweg 13 te Groningen

info@be-advised.nl . Tel 06-29540790 . www.be-advised.nl

Niets doen geeft in 2019 
€300,-- meer energiekosten! 

Energiebesparen 
kan iedereen. 

Advies op maat.

25 november :
Workshop IR/

Warmtebeeldcamera
i.s.m. Grunneger

Power

Maandag  
 14 en 28 

oktober en 
11 november  

tussen 
19:00 -21:00 

in het in het 
Poortershoes.

Lorem Ipsum

Wil jij besparen? 
Kom naar het 

gratis 
inloopspreekuur.

Laat jij geld liggen??

Goedkoop dubbelglas 
met oog voor detail

glasgilde.nl
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I n de Oosterpoort is een aantal straten genoemd naar 
leden van de familie van Oranje-Nassau. Dat is vreemd, 
want daar hebben we toch eigenlijk de Oranjebuurt 

voor? Toch is het zo: we hebben de Sophiastraat, de Maurits-
straat, de Lodewijkstraat en de Verlengde Lodewijkstraat en 
dan hebben we ook nog de Frederikstraat, de Hendrikstraat 
en de Alexanderstraat. Hebben we dan geen Willemstraat? 
De meest spraakmakende leden van deze familie heten toch 
altijd Willem? Dat leren we op school en dat gokken we bij 
een geschiedenisvraag van de pub-quiz. Gaat het over een 
vorstelijke Nederlander en ben je z’n naam vergeten? Dan 
gok je Willem, bijna altijd goed! 

Greetje de Vries (foto's: Ellen Heinen)

Ja zeker, we hadden ook een Willemstraat in de Oosterpoort. 

Die ligt alleen nu aan de andere kant van het spoor…. 

Vanwaar al die Oranjes buiten de Oranjebuurt? Geen van deze 

personen heeft ooit de Oosterpoort bezocht. Deels omdat de 

wijk tijdens hun leven nog niet bestond (Maurits en Lodewijk 

leefden rond 1600). Voorts omdat juist tijdens het leven van 

de resterende royals uit dit rijtje deze straten juist werden 

aangelegd. Pas jaren later kwam in het noorden van de stad de 

Oranjebuurt uit de steigers.  

De eerste nieuwe straten 
In 1874 werd de Vestingwet van kracht. Deze wet hield in dat 

steden hun vestingwerken mochten afbreken. De stad Gro-

ningen was een van de best ‘bevestigde’ steden van het land, 

maar deze vestingwerken belemmerden al decennia de uitbrei-

ding van de stad in zuidelijke richting. De in hoog tempo aan-

groeiende bevolking maakte huizenbouw buiten de omwalling 

hard nodig, dus werden stadmuren en stadswallen na 1874 in 

sneltreinvaart geslecht.   

Vooruitlopend op deze wet hadden Burgemeester en Wethou-

ders van de stad al in 1872 toestemming gekregen van het 

rijk om gronden buiten de zuidelijke stadspoorten (de Here-

poort en de Oosterpoort) te onteigenen. Dit gebied bestond 

grotendeels uit moestuinen waarin moeskers hun groenten 

kweekten. De Warmoesstraat herinnert hier nog aan. Op deze 

gronden werden door het gemeentebestuur zes nieuwe straten 

en een weg gepland.

De geplande weg was de Meeuwerderweg, een doorgaande weg 

van noord naar zuid langs de oostkant van de nieuwe wijk. De 

eerste straten die men op het terrein ging aanleggen waren de 

Polderstraat en de Middenstraat (beide in 1874), de Lodewijk-

straat en de Mauritsstraat (beide in 1875) en de Sophiastraat 

(1876). Later kwam daar nog de Alexanderstraat bij (1905), die 

in feite het verlengde vormt van de Middenstraat. Want niet 

alle moeskers waren gemakkelijk tot verkoop van hun grond 

te bewegen en de plannen voor een doorlopende Midden-

straat moesten worden aangepast. De Middenstraat is dus niet 

geworden wat men in het hoofd had: een straat dwars door 

de wijk van noord naar zuid, die volledig parallel loopt aan 

Oosterweg en Meeuwerderweg. Omdat de weduwe Bos noch 

haar erfgenamen de aldaar gelegen tuinen aanvankelijk wilden 

verkopen, werd de loop van de Middenstraat noodgedwongen 

onderbroken en kwam later in het meest zuidelijke deel ervan 

een straat met een andere naam: de Alexanderstraat. 

Namen voor de nieuwe straten 
De eerste nieuwe straten werden de Middenstraat en de Pol-

derstraat genoemd. De naam Middenstraat was een logische 

keuze: een doorgaande weg die precies in het midden ligt van 

de Oosterweg (ten westen ervan) en de Meeuwerderweg (ten 

oosten ervan). De Polderstraat werd genoemd naar de Meeu-

werderpolder, waar hij ook naartoe leidde: het laaggelegen ge-

bied tussen de Meeuwerderweg en het Winschoterdiep, op dat 

moment nog laag gelegen weilanden. Maar de bewoners van 

de Polderstraat waren niet tevreden over deze naam. Zij schre-

ven een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders 

met het verzoek om naamswijziging. Hen leek ‘Oranjestraat’ 

wel wat, of anders ‘Alexanderstraat’. Dat paste veel beter bij 

de reeds bestaande Willemstraat en de kort daarna gereed 

komende Sophiastraat. Het mocht niet baten. Van bewoners-

inspraak had men in die tijd nog nooit gehoord. Dat de andere 

nieuwe straten, de Maurits- en de Lodewijkstraat, twee jaar 

later wél een Oranje als naamgever kregen, was natuurlijk wel 

zuur voor de Polderstraatbewoners. Maar misschien hadden ze 

het gemeentebestuur ook wel op een idee gebracht…?

Verzoekschrift uit de Polderstraat 
De bewoners van de Polderstraat refereerden in hun brief aan 

de Willemstraat. Deze straat ligt nu in de Herepoortbuurt, aan 

de andere kant van de spoorlijn. Maar voordat de spoorlijn 

in deze toen nog landelijke omgeving vol bomen en tuinen 

een scheiding veroorzaakte, was hier natuurlijk sprake van 

Straatnamen met een verleden:  
Oranjebuurtje in de Oosterpoort:                                                   
de Willem-, Alexander- en Sophiastraat
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één gebied. De aanleg van de spoorlijn in 1868 zorgde voor 

een breuk, maar mogelijk vormde deze in het begin nog niet 

de enorme barrière die wij er nu door het spoor ervaren. De 

frequentie van het treinverkeer, vermoedelijk over een enkel 

spoor, zal het dagelijkse contact tussen de beide delen van 

de wijk niet meteen ernstig hebben belemmerd. Misschien 

moeten we ons het spoor in het begin eerder voorstellen als 

een soort trambaan, die je gewoon kon oversteken, omdat er 

een paar keer per dag een treintje langs tufte. Maar we kunnen 

wel nog steeds heel goed zien dat de spoorlijn ingreep op het 

bestaande wegenpatroon. Als we vanuit de Willemstraat rich-

ting het spoor lopen, belanden we in de bocht bij de Verlengde 

Oosterweg. Op die plek over het spoor richting de Oosterpoort 

kijkend zien we daar inderdaad de Oosterweg, die - zouden de 

spoorrails er niet liggen - keurig zou uitkomen bij de Ver-

lengde Oosterweg, dan haar weg naar het zuiden zou vervol-

gen en uiteindelijk zou eindigen in Haren. Zo was het ooit en 

voor de inwoners van de Polderstraat lag deze situatie nog heel 

dichtbij. 

De Polderstraatbewoners noemen verder de Sophiastraat. Deze 

ligt, samen met de Brandenburgerstraat in het oudste stukje 

van de Oosterpoort, vlak bij – inderdaad – de spoorlijn. Voor 

de Polderstraatbewoners voelde dit allemaal nog als één buurt 

en zij vonden dus dat de naamgeving ook een beetje op elkaar 

moest aansluiten. En zij hadden een punt, want Willem, Sop-

hia en Alexander hoorden als personen bij elkaar; zij vormden 

het koninklijke gezin in die tijd. Het waren allemaal Oranjes 

en als straatnamen hoorden zij zeker bij elkaar. In het werke-

lijke leven konden enkele van deze personen elkaars nabijheid 

nauwelijks verdragen. 

Ongelukkige Oranjes 
Wie waren deze Oranjes, naar wie de eerste nieuwe straten 

werden genoemd? De Willemstraat is in 1873 genoemd naar 

koning Willem III. Ons huidige staatshoofd is eigenlijk Wil-

lem IV, maar kon zich dankzij zijn dubbele voornaam aan 

deze nummering onttrekken. Hij was geen koe en wilde niet 

worden vergeleken met ‘Bertha 21’, zo zei hij eens in een 

interview. Nu was Willem III ook niet bepaald een voorganger 

aan wie je je zou willen spiegelen. Willem III werd koning in 

1849 en is dat gebleven tot zijn dood in 1890. Dat we nu pas 

aan Willem IV toe zijn, komt omdat in de tussentijd voort-

durend vrouwen de troon bezetten. Willem III wilde eigenlijk 

helemaal niet zijn vader – Willem II – opvolgen, maar hij had 

geen keus. De voor die tijd extreem lange regeerperiode van 

Willem III was des te tragischer omdat hij totaal ongeschikt 

was voor het koningschap. Hij maakte zijn ministers voortdu-

rend het leven zuur en als echtgenoot beviel hij nog slechter. 

Van zijn vrouw, koningin Sophia, wordt gezegd dat zij lange 

handschoenen droeg tot aan haar ellenbogen. Niet omdat ze 

kouwelijk was aangelegd of voortdurend in tochtige paleizen 

moest huizen, maar omdat haar armen vol blauwe plekken 

zaten. Inderdaad, bij elkaar geknepen door Willem III. Geluk-

kig verbleef Willem bij voorkeur op paleis Het Loo, waar hij 

zich kon uitleven in de wilde zwijnenjacht. Sophia woonde in 

Den Haag. Zij was een belezen, hoog  ontwikkelde en be-

schaafde dame, die in Den Haag een kring van intellectuelen 

om zich heen verzamelde en met allerlei gecultiveerde figu-

ren in binnen- en buitenland correspondeerde. Veel van haar 

brieven zijn bewaard gebleven en later in boekvorm uitgegeven 

onder de titel ‘Een Vreemdelinge in Den Haag’. Sophia was 

een dochter van de koning van Württemberg in Zuid-Duits-

land. Het huwelijk was natuurlijk gearrangeerd en voor beide 

Hierboven en rechtsonder op de volgende pagina: de Sophiastraat in 2019

Willem III, koning van Nederland vanaf 

1849 tot zijn dood in 1890. Naar hem 

zijn de Willmestraat en de Tweede 

Willemstraat genoemd.

Koningin Sophia (1818 - 1877). Vanwege 

haar huwelijk met Willem III was zij 

vanaf 1849 tot haar dood koningin van 

Nederland. De Sophiastraat is naar haar 

genoemd.
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families acceptabel omdat er geen sprake was van standsver-

schil tussen de beide huwelijkspartners. Württemberg was 

toen een koninkrijk van vergelijkbare omvang als Nederland. 

Voor ze trouwden hadden Sophia en Willem elkaar drie keer 

gezien. Gelukkig is Sophia nooit echt geworden in haar nieuwe 

vaderland. Onder de Nederlanders was zij wel zeer geliefd, dit 

in tegenstelling tot haar echtgenoot. De Sophiastraat kreeg 

haar naam omdat hier al een ‘bewaarschool’, het ‘Sophiahuis’ 

(nog zichtbaar op één van de gevels) was gevestigd, een soort 

kleuteropvang voor gezinnen van wie ook de moeder moest 

werken. En deze instelling was niet voor niets naar haar ver-

noemd. Haar naam is ook verbonden aan het bekende Sophia 

Kinderziekenhuis in Rotterdam. 

Het ene gezinsdrama na het andere 
Dit ongelukkige koninklijke huwelijk werd “gezegend” met 

een aantal ongelukkige kinderen, van wie Alexander als derde 

zoon de jongste was. Zijn oudere broer Maurits, de tweede 

zoon van Sophia en Willem, stierf al op jonge leeftijd, ver-

moedelijk aan hersenvliesontsteking. Willem, de oudste zoon 

en dus de troonopvolger, kon absoluut niet met zijn vader 

overweg en vertrok toen hij 19 jaar was naar Parijs, waar hij 

een zekere reputatie opbouwde in het Parijse nachtleven. Ken-

nelijk had hij desalniettemin vaak een wat zure uitstraling, 

want de Prins van Oranje kreeg er de bijnaam ‘Prins Citroen’, 

als variant op de sinaasappel, ‘orange’ in het Frans. Willems 

voortijdige einde kwam in 1879; hij werd 38 jaar. 

Alexander, de derde naamgever van één van de straten in de 

Oosterpoort, werd dus in 1879 door de dood van zijn broer de 

nieuwe troonopvolger. Twee jaar daarvoor was zijn moeder 

Sophia overleden. In 1855 waren de koning en de koningin der 

Nederlanden zonder hier ruchtbaarheid aan te geven - het volk 

wist dus van niets en het kwam, wat tegenwoordig onvoor-

stelbaar is, ook niet in de krant -  van tafel en bed gescheiden. 

De oudste zoon werd aan de vader toegewezen en het jongste 

kind aan de moeder. Willem maakte zich zodra zijn leeftijd dit 

toeliet uit de voeten, Alexander was daarvoor te jong. Om hem 

was altijd zorg. Net zo belezen en ontwikkeld als zijn moeder, 

was hij tegelijkertijd nerveus en ziekelijk. Bij het overlijden 

van zijn moeder was hij de wanhoop nabij. En twee jaar later 

maakte de dood van zijn broer hem tot een volkomen onge-

schikte troonopvolger. De toekomst van de Oranje-dynastie 

zag er niet best uit. Niemand verwachtte dat Alexander er 

in zou slagen een huwelijkspartner te vinden en een aantal 

gezonde kinderen op de wereld zou zetten. En de oude koning 

was inmiddels de zestig al gepasseerd... Alexander is nooit 

koning geworden; hij bleef kroonprins tot zijn dood, want hij 

stierf 32 jaar jong aan vlektyfus. 

Zijn vader was op dat moment op vakantie met zijn nieuwe 

vrouw, Emma en hun vierjarig dochtertje Wilhelmina. De ko-

ning was onmiddellijk na de dood van Sophia op zoek gegaan 

naar een nieuwe echtgenote en had er – uiteraard in Duitsland 

– eentje gevonden. Dankzij het huwelijk van de twintigjarige 

Emma van Waldeck Pyrmont met een man die haar grootva-

der had kunnen zijn, was de aan een zijden draadje hangende 

Oranje-dynastie na de dood van Alexander dus op het nippertje 

gered. Emma, na 1890 werd ze regentes voor de minderja-

rige Wilhelmina, is bij de toekenning van Groningse straat-

namen dan ook zeker niet vergeten, al liggen deze niet in de 

Oosterpoort. Denk aan de Waldeck Pyrmontstraat in Helpman, 

aan de Emmasingel en de Emmabrug. Wilhelmina kreeg de 

Wilhelminakade in - eindelijk! - de Oranjebuurt. OO

Hierboven en rechtsonder op de volgende pagina: de Sophiastraat in 2019

Alexander van Oranje-Nassau 

(1851 - 1884) was de jongste 

zoon van Willem III en Sophia. In 

1879 werd hij na zijn broers dood 

troonopvolger; koning is hij noooit 

geworden. De Alexanderstraat is 

in 1905 naar hem genoemd.
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“ Onder de straatstenen ligt het strand” wisten de hip-
pies indertijd al. Toch reisden ze liever af naar verre 
stranden, gingen op in mystieke nevelen en verdwenen 

in hasjdampen. De stenen bleven en zullen weldra reiken van 
het strand tot voorbij het achterland. Hier in de Oosterpoort 
is aan steen waarlijk geen gebrek. Je kunt je er blind op 
staren, je kunt het in groener oorden proberen te vergeten, 
maar je kunt ook de natuur tevoorschijn toveren op dat steen 
– grillig, speels, of de raadselachtige rust uitstralend van een 
bestaan waar stadse muizenissen en kippendrift geen vat op 
krijgen. Iemand die dat doet, woont in een van de ‘stenigste’ 
straten van de Oosterpoort. Uw wijkkrant ging bij haar op de 
thee en kwam blij weer naar buiten.

Dirk de Rijk (foto's: Evelien Brak)

Ik bleek het huis in de Oliemulderstraat, waar Aletta de Vries al 

23 jaar woont, van buiten al te kennen van mijn loopje naar de 

Meeuwerderweg; bij haar staan die grote, bonte olijfolieblikken 

voor de deur die als plantenbak dienen. Als je binnenkomt, zie 

je een interieur dat duidelijk een kunstzinnige hand verraadt. 

En een echte tuin is er ook. Wie wel eens door de steegjes tus-

sen de basisschool en de Oliemulderstraat loopt, weet dat veel 

bewoners niet echt weten wat ze met hun achtertuintje aan 

moeten, maar dat van Aletta puilt uit van het groen. Al zal ze 

zich niet gauw een tuinierster noemen. Nee, heel groen vind 

ik haar straat aan de trottoirkant verder niet. Vroeger stond er 

ergens tegen een gevel tenminste nog een boom, maar die is 

nu weg. “Ja, die stond bij mij voor de deur!”, komt de verras-

sende reactie van Aletta. De ‘woningbouw’ heeft de boom, een 

veldiep weet ze te vertellen, een tijdje terug met groot moto-

risch krachtsvertoon verwijderd want er waren klachten van 

vrachtrijders gekomen dat de takken tegen hun wagen sloe-

gen… Het doet haar deugd dat de stobbe inmiddels al gewoon 

weer uitloopt …

De aanleiding voor ons bezoek is natuurlijk de muurschilde-

ring die ze maakte op de blinde zijmuur van een huis aan de 

Palmslag. Meer daarover is in de volgende Oosterpoorter te 

lezen, als de officiële opening achter de rug is. Nu willen we 

vooral horen hoe het is om hier te wonen én in te werken op je 

woonomgeving. 

Aletta is 57 jaar, geboren in Leeuwarden en hier in de stad bij 

Minerva afgestudeerd in de Grafische Vormgeving. Daarna is 

ze freelancer geworden en ergens rond 2000 in dienst geko-

men bij Philips Design – als kleurentrend-analist. Niet dat ze 

toen wist wat zo iemand doet, maar met wat bluf en de haar 

eigen onbevangenheid kwam ze een heel eind; negen jaar bezig 

met wat wel een droombaan mag heten. “Er was een Afdeling 

Trendanalyse, waar ze trends probeerden te voorspellen en die 

in vorm, kleur en materiaal terugkoppelden naar de producten. 

Met die twee laatste dingen hield ik mij bezig, om een keuze te 

maken in het materiaal en de kleur van stofzuigers, strijkijzers 

– allerlei huishoudelijke apparaten. Het was daar super te gek. 

Die mensen reisden zich allemaal suf om belangrijke dingen 

te spotten. Trendanalisten werden uitgenodigd, mood boards 

gemaakt. Overal lagen de mooiste tijdschriften van over de 

hele wereld. Superinteressant! Ik was echt verbaasd dat zoiets 

bestond … Geweldig, wat een luxe. Zo ben ik eigenlijk van 

hulpje een beetje opgeklommen. Begonnen met vijf mensen en 

dat groeide uit tot twintig. En nu is alles natuurlijk weer inge-

krompen tot vijf …”, vertelt Aletta. Haar werk verkaste eerst 

naar Amersfoort en daarna  naar Amsterdam, waar ze drie da-

Interview 
met Aletta
de Vries
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gen in de week heenging. Inmiddels had de economische crisis 

toegeslagen. “Er moesten mensen uit en omdat ik toch al heen 

en weer reisde vanuit Groningen, wist ik dat ik de eerste zou 

zijn die moest vertrekken. Toen was het ook klaar – het werd 

allemaal commerciëler, minder gezellig. Ik heb er een prima 

tijd gehad, maar nu was het ook tijd om weer op te stappen.”

En toen? “En toen ben ik helemaal los gegaan! Ik had ineens 

weer zin om echt creatief te zijn en met m’n handen te wer-

ken. Ging ik van auto- en fietsbanden rubberen tassen maken, 

vazen, sieraden. Drie jaar mee bezig geweest, goed verkocht.” 

(denkt na) “Ik heb ook zoveel gedaan … collages. … schilde-

rijen die ik vond aan de kant van de weg – om daar weer nieu-

we dingen van te 

maken. Kijk, daar 

hangt een poster 

van Ikea. Die heb ik 

helemaal ingevuld, 

er een hele collage 

van gemaakt, met 

allemaal gekkig-

heden.” (samen-

vattend) “Ja, toen 

ben ik wat vrijer 

geworden. Alles 

wat ik hier in huis 

heb, heb ik zelf 

gemaakt. Of ik heb 

er m’n stempel op gedrukt. Die vis heb ik ook geschilderd (een 

reusachtig, van boven gezien vissenlijf, dat de hele kamerdeur 

bedekt). Ik heb wat met vissen. Heb zo’n honderd zitvissen 

gemaakt, van klei. Daar zitten er twee. En die honderd heb 

ik ook allemaal verschillende persoonlijkheden gegeven. Dit 

is bijvoorbeeld Jackie. Jackie is 44 jaar, is dol op wodka, is 

net gescheiden. Op die manier, weet je wel – zoiets een hele 

persoonlijkheid geven. Dat sprak mensen enorm aan. Ik ver-

kocht ze via facebook en Etsy.com, maar ook veel via vrienden, 

kennissen en het winkeltje van mijn dochter, ‘Maanvisdesign’ 

– echt, dat liep als een trein. Maar als je er bijna honderd hebt 

gemaakt, dan ben je ook wel een keer klaar daarmee. Ik moet 

altijd plezier hebben in m’n werk. Het moet geen productie 

worden, ik moet er echt zin in hebben.”

En daar wacht je nu ook gewoon op? Een stomme vraag, ik 

besef het direct. Aletta gespeeld verontwaardigd: “Nou, ik 

heb net een muurschildering gedaan, hè … Ja, Jezus – ik ben 

kapot,” waarna ze op kalmer, tevreden toon vervolgt: “Ik 

vind het ook heel fijn om me te vervelen. Daar word je creatief 

van – heel belangrijk om stilte te hebben. Anders ben je alleen 

maar aan het razen. Zulke momenten heb je nodig om tot iets 

te komen. Vaak komt er dan ineens zomaar iets op je pad. Da’s 

toch leuk, dat het niet helemaal bewust gaat, dat je per onge-

luk op iets nieuws stuit wat je wilt uitdiepen. Ik ben eigenlijk 

altijd wel bezig met dingen, om op spullen m’n stempel te 

drukken, ik heb ook nog nooit iets gekocht uit de winkel – 

altijd dingen gevonden en daar weer iets van gemaakt. Een 

beetje ‘upcyclen’, zeg maar.  

“En nu dus mijn muurschildering – het is vandaag donderdag 

en gisteren ben ik gestopt. En al die tijd was er een jongen die 

vroeg ‘Is ’t al klaar?’ Man, hou op. Da’s toch vreselijk om te 

horen … Maar de rest van de mensen was echt super, super 

enthousiast. En ik heb tijdens het werken aan de muur heel 

veel steun gehad. Kwamen ze oude kwasten en doekjes bren-

gen – kist dat nog bruken? Lief. Een praatje maken. Nee, ik 

vond het echt heel leuk om te doen. Ik zou best nog wel meer 

sporen in de Oosterpoort achter willen laten …”

Geneigde lezers, verwacht dus vooral veel nieuwe onver-

wachtse, kleine/grote dingen, door Aletta in samenspel met 

de autoriteiten geplaatst of gewoon stilletjes ergens gedropt 

– ongeveer zoals anderen eerder deden met de gymschoenen 

die aan de lindetakken boven de Lodewijkstraat bungelen, de 

breiwerkjes om 

bomen en lan-

tarenpalen, het 

mega-herfststukje 

in het restant van 

het Sterrebos aan 

de Waterloolaan 

(een heus pad-

denstoelen- en 

kastanje-theater 

was dat), of dich-

ter bij haar huis, 

het verkeersbord 

met de overste-

kende egeltjes – 

egeltjes die een tijdje terug op mysterieuze wijze in kabouters 

veranderd zijn. Het kan allemaal, het mag allemaal. Sterker 

nog (zo denk ik dat ik u afsluitend van Aletta wel mag zeggen) 

– de wereld wordt er beter van! OO

Interview 
met Aletta
de Vries
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D eel hier je snelle recept met anderen die deze dage-
lijkse hobbel ook graag zo makkelijk mogelijk ne-
men. Met een foto van ingrediënten en/of bereiding.

Mail: oosterpoorter@gmail.com

PADDENSTOELENPASTA VOOR 2
(Een recept van Marie Louise Schipper; vk.nl/volkskeuken - 

tekst en foto door Evelien Brak)

Nodig: 
Eekhoorntjesbroodbouillon(extract), zie foto: Je hebt hier lang 

plezier van want het is een prima smaakmaker bij elk padden-

stoelenrecept. Te koop bij ‘de Ingen’ aan de Meeuwerderweg 

en elke andere biologische winkel.

• 2 kopjes pasta

• 1 uitje of sjalotje

• 250 gram paddenstoelen (bv. kastanjechampignon, eek-

hoorntjesbrood, oesterzwam, morielje).

• flinke theelepel eekhoorntjesbroodbouillon.

• flinke scheut olijfolie

• eventueel knoflook, geperst

• vers gemalen peper

• geraspte parmezaanse kaas

• sla/tomaatje 

Bereiding: 
Kook de pasta in ruim water met zout beetgaar. Veeg de pad-

denstoelen schoon. Snij een uitje of sjalotje fijn en bak die in 

olijfolie, voeg de knoflook toe.

Snijd de paddenstoelen in plakjes, voeg ze toe en omscheppen. 

Voeg olijfolie en een flinke theelepel eekhoorntjesbroodbouil-

lon toe. Omscheppen tot dit goed verdeeld is. Voeg de pasta toe 

en voeg gemalen peper naar smaak toe. Even omscheppen en 

vervolgens zo heet mogelijk opdienen. Geraspte Parmezaanse 

kaas toevoegen op je bord. Doe er een kom sla naast. 

Eet je alleen? Vries de rest in.

Beste Oosterpoorters,

In het vHo(vereniging Huiseigenaren Oosterpoort)bestuur 

hebben we in een overleg besloten om onze vereniging defini-

tief op te heffen en ons dan ook bij de Kamer van Koophandel 

uit te schrijven. De vereniging is in juli 1987 opgericht en heeft 

een rol gehad in het proces van woningverbetering in de buurt 

in de jaren 90 en het tot stand komen van de nieuwe woningen 

op het Kwintterrein en in de Meeuwen. Daarnaast heeft de vHo 

bijgedragen aan de oprichting van de onderhoudswinkel en 

van KUUB. Dit besluit hebben we genomen na al meer dan 10 

jaar een slapend bestaan te hebben geleden.

Het bestuur is van plan om ons tegoed te schenken aan de 

Werkgroep Oosterpoort Duurzaam voor alle huiseigenaren in 

De Oosterpoort.

Wij stellen onze leden hierbij in de gelegenheid om op ons op-

heffingsbesluit te reageren voor we definitief de laatste zaken 

in werking zetten voor de opheffing van de vereniging. 

Dus reacties mogelijk tot 1-11-2019 bij m.evers1@live.nl of 

wf.hartman@home.nl of geert.hovenkamp@ziggo.nl

Met vriendelijke groet,

Geert Hovenkamp, Wim Hartman, Margreet Evers

ingezonden mededelingWat zullen we nu 
weer eens eten

. . .

De Meeuwen. Foto: Sybo Schellinga
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W at speelt zich 
zoal rond de 
klok af in de 

Oosterpoort, de Meeuwen, 
de Linie, de Eemskanaal-
buurt en alle andere plek-
ken waar deze krant in de 

bus valt? Vanaf nu sturen we iedere maand een redacteur op 
pad om te beschrijven wat er te zien en te beleven valt in een 
tijdsbestek van één uur.

Gino Huiskes (tekst en foto)

Een jaar geleden begonnen we met de rubriek ‘24 uur 

Oosterpoort’. Elke maand wordt een redacteur de straat op-

gestuurd om te kijken wat er zoal 

gebeurt in de wijken waar deze krant 

wordt verspreid. We begonnen met 

een bijdrage over 0.00 tot 1.00 uur en 

zo iedere maand een uur later. Onze 

schrijvers zwierven dus bij nacht en 

ontij langs de straten. Inmiddels zijn 

we alweer aanbeland bij 11.00 – 12.00 

uur. Tijd voor koffie. 

Voor veel mensen is 11 uur een prima 

moment voor een kop koffie, thuis of 

op het werk. Of in het café natuur-

lijk. Ik vroeg me af waar in onze wijk 

allemaal geschikte plekken zijn om 

rustig van een kop koffie te genieten. 

In de oude Oosterpoort is dat nog niet 

eens zo makkelijk, maar De Linie 

biedt uitkomst.

In de eerste plaats is daar natuurlijk 

De Leyhoeve, het grote wooncomplex 

met appartementen en zorgsuites 

voor 55-plussers. Wie het station Eu-

ropapark uitwandelt ziet meteen de 

uitnodigende letters “Coffee Corner” 

staan. Naar binnen dus. Ik ben nog 

nooit in de Leyhoeve geweest, dus 

geen idee wat me te wachten staat. 

Op de benedenverdieping is inder-

daad een café gevestigd, maar ook 

vind je er een pizzeria en een bras-

serie waar je zelfs al om 12 uur aan het diner kunt beginnen. 

Niet alleen bewoners, ook gasten van buiten zijn welkom. Op 

deze donderdag om 11 uur hebben de bewoners en gasten blijk-

baar andere dingen aan hun hoofd, want een groot deel van de 

tijd heb ik het rijk alleen. Volgens de vriendelijke bediening 

is het heel wisselend hoeveel gasten er op de verschillende 

momenten van de dag zijn: “Er is nog niet echt een peil op te 

trekken”. Lekker rustig voor uw redacteur, die al vast aan zijn 

stukje kan beginnen. 

Na een prima koffie verhuis ik naar Dilemma, sinds februari 

gevestigd  aan de overkant. Daar zitten inmiddels wel gas-

ten aan de koffie. Terwijl je de inrichting van de Leyhoeve 

modern-klassiek zou kunnen noemen, gericht op de bewoners, 

is Dilemma meer trendy ingericht. Buiten is een terrasje waar 

enkele gasten moedig zitten te roken en te genieten van het 

drukke verkeer. Benieuwd hoe het hier zal zijn als de Helper-

zoom-tunnel opengaat. “We zitten nu, om half twaalf, in de 

stilte voor de storm”, vertelt Karel, die de zaak samen met zijn 

dochter Emma uitbaat. Emma leverde ook deels de naam van 

de horecagelegenheid. “Vanaf twaalf uur komen veel mensen 

uit de kantoren in de buurt hier een broodje halen. Ook wordt 

hier regelmatig vergaderd tijdens de lunch of de koffie.” Het 

besluit om te gaan bezorgen blijkt een 

gouden greep: regelmatig verschij-

nen brommertjes om broodjes voor de 

lunch te brengen naar allerlei instel-

lingen in de omgeving. 

Na weer een koffie (en een broodje 

kroket) is er nog net tijd om een derde 

koffieplek te bezoeken. Dat wordt de 

Jumbo.

Sinds de verbouwing van de Jumbo 

bij de Euroborg is daar een cafége-

deelte ingericht. Bij de ingang klinkt 

eerst het geluid van roofvogels en 

op de drempel van het café staat een 

nepkraai op wacht. Een poging om de 

vele duiven die ook hun boodschappen 

willen doen buiten de deur te houden. 

De kraai lijkt zijn werk goed te doen, 

van de roofvogelgeluiden trekken de 

duiven zich niets aan – waarschijnlijk 

weten deze stadsbeesten niet eens 

wat een roofvogel is, dus ze wandelen 

vrolijk rond. Ik bestel nog maar weer 

een koffie, die in een bekertje wordt 

geleverd. Het Jumbo-café lijkt twee 

duidelijke doelgroepen te hebben. Er 

zitten veel studenten van het Alfa-

college die in de Jumbo hun lunch 

kopen en die in het café verorberen. 

Veel mobieltjes en laptops, maar ook 

veel gezellig geklets. En als tweede groep: de mensen die hier 

hun dagelijkse boodschappen doen. Zo te zien vaak grootou-

ders met kleinkinderen die na de rondgang door het enorme 

Jumbo-pand hier even bijkomen met koffie of thee en een 

drankje met een meer of minder gezond broodje. 

Na drie koppen koffie binnen een uur zoek ik licht stuiterend 

de buitenlucht weer op. O O 

OSTERPOORT24uur

11:00
-

12:00
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CRYPTOFILIPPINE 62

1. The Force of the North. (9+5)
2. Het schakelbord van een lichttechnicus. (11)
3. ´Kunt u de kachel wat hoger zetten?´ (11)
4. Personeelslid dat verantwoordelijk is voor het verzorgen van 

de kantoortuin. (11)
5. Daadkrachtig idee dat terugdeinst. (14)
6. Plek waar alleen criminelen mogen skaten? (10)
7. Het hoofdkantoor staat midden in het centrum. (12)
8. Hier haal je genegenheid mee omhoog. (10)
9. Bevat een metrum. (9)
10. Was ´Deep Throat´ voor Woodward en Bernstein. (8+4)
11. Grote ventilator. (9)
12. Hiermee wordt het driebandentoernooi beslist. (8)
13. Tralies. (17)
14. De fraaie samenklank in ´Weather with you´ van Crowded 

House. (9)
15. Naaigoed dat minister Schouten beter wil meten. (8)
16. Woedend zijn omdat er gegeneraliseerd wordt. (13)

Na het correct invullen van de cryptofilippine leest u in de ge-
kleurde vakjes een woord dat met het thema te maken heeft. Dat 
is de oplossing. Gelijke cijfers zijn gelijke letters.

De oplossing moet uiterlijk maandag 4 november binnen zijn 
bij de redactie van de Oosterpoorter. Mail je oplossing naar 

oosterpoorter@gmail.com o.v.v. Cryptofilippine nr. 62. Opstu-
ren mag ook: Redactie de Oosterpoorter, Oosterweg 13, 9724 CA, 
Groningen. Het vermelden van uw straatnaam wordt zeer op 
prijs gesteld. 

De winnaar ontvangt een gevulde boodschappentas ter waarde 
van € 20,-, ter beschikking gesteld door Coop Meeuwerderweg.  

Oplossing cryptofilippine 61 – ‘Tegenstellingen’:
1. Gemeen-schappelijk 2. Beton-bos 3. Steen-vrucht 4. Zwart-
wit 5. Vuur-water 6. Klap-zoenen 7. Bas-alt 8. Concrete-jungle 
9. Man-wijf 10. Meer-min 11. Water-ijs 12. Meester-knecht 
13. Stil-leven 14. Pinda-rots 15. Droef-geestig.

De oplossing is: CONTRASTWERKING

De winnaars van de gevulde boodschappentas zijn de medewer-
kers van de afdeling Informatie, Onderzoek en Statistiek van 
de Gemeente Groningen, werkzaam in het Tromphuis aan de 
Trompsingel. Van harte gefeliciteerd allemaal!

1 2 3 3 5 7 2

2 7 3 5 1 3 4

3 1 2 9 6 1

4 1 5 2 6

5 3 2 8 5 4 3

6 9 8 4 5 1 9

7 5 2 6 1 4

8 1 9 5 7 9

9 9 1 6 5 4

10 2 9 5 2 3

11 8 9 7 4 3

12 8 6 7 6

13 7 4 1 9 6 2 8 4

14 4 8 1 7 7 2

15 6 6 7

16 3 6 8 7 5 3

17
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Gratis juridisch inloopspreekuur 

 
Heeft u vragen over een beslissing van een 
gemeente, de DUO, de IND, de belastingdienst of 
een andere overheidsorganisatie? Dan staat het 
Noorderhuis Advocaten u graag te woord tijdens 
het gratis inloopspreekuur.  
 
U bent op dinsdagen tussen 15.30 en 17.30 (met of 
zonder afspraak) van harte welkom op ons kantoor 
gelegen aan het Zuiderpark 12 te Groningen. 
 
Kijk voor meer informatie over ons spreekuur op 
www.hetnoorderhuis.nl. Vragen? Bel met  
050-3173170 of mail naar info@hetnoorderhuis.nl. 
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OOSTERKIDZZZ
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I n de rubriek ‘Koek op de hoek’ gaat de Oosterpoorter 
maandelijks met een Grunneger kouke op bezoek in een 
van de vele hoekhuizen in onze wijk. Dit keer is dat bij 

Mark Hallatu (45), op de hoek van de Van Sijssenstraat en de 
Van Sijssenplaats. Mark werkt bij het team Begraven van de 
gemeente Groningen en onderhoudt het groen en de monu-
menten op de Zuiderbegraafplaats.  

Tekst en foto MvdF

‘Met twee en soms drie andere collega’s maaien we het gras. 

En in deze tijd van het jaar ruimen we blad op van de paden en 

de grafstenen. Ook onderhouden we de grafmonumenten. Als 

de letters en cijfers vervagen schilderen we die opnieuw op de 

grafstenen. Dat is heel mooi werk om te doen.’ Mark vertelt 

dat ook het ontvangen en begeleiden van bezoekers bij het 

werk hoort. ‘Soms komen er mensen helemaal uit Amerika om 

een graf te bezoeken van een familielid.’ 

Mark werkte eerder op begraafplaats Selwerderhof. ‘Dat is 

ook een prachtige plek, eigenlijk is dat gewoon een park.’ Hij 

werkte vroeger in een callcenter, maar dat beviel hem niet. 

‘Dit werk geeft me veel meer voldoening, je bent de hele dag 

buiten, ’s avonds ben je moe, maar op een heel andere manier 

dan na zo’n dag aan de telefoon.’

HOE LANG WOON JE HIER? 
“Vanaf 2012. Ik woonde in de Oosterparkwijk, boven 

het Treslinghuis. Dat werd afgebroken en toen ben ik 

hier gekomen. Ik wilde ook graag in de Oosterpoort 

wonen, ik kende de buurt nog een beetje van vroeger.”

HEBT JE VEEL AAN HET HUIS GEDAAN? 
“Nee, dat hoefde niet. Ik heb de tuin gedaan en netjes 

gemaakt en in huis een nieuwe vloer gelegd en de mu-

ren geverfd. Verder hoefde er niks aan te gebeuren.”

WAT VIND JE VAN DE WIJK? 
“Heel prettig, de mensen groeten elkaar hier. Het is 

een hele sociale buurt met verschillende bewoners, 

studenten, wat oudere mensen, werkenden. Daardoor is 

het ook een gezellige wijk.”

MIST JE IETS IN DE WIJK? 
“Daar moet ik even over nadenken. Alle faciliteiten zijn 

hier wel. Ik wil binnenkort nog eens naar het Poorters-

hoes, om te eten of om een cursus te doen. Maar ik mis 

hier niks, er zijn hier genoeg winkels.”

HEBT JE EEN FAVORIETE PLEK IN DE BUURT?
“Niet speciaal, ik vind het overal even mooi.”

HEBT JE VEEL CONTACT MET DE BUREN?
“Ja, ik maak altijd wel een praatje met de jongens hier-

boven. En andere mensen hier in de buurt ken ik ook 

wel, dat is prima hier.”

BLIJFT JE HIER NOG LANG WONEN? 
“Dat denk ik wel. Ik blijf hier vast nog een hele tijd.” 

OO DE
 H

OE
K

KOEK OP

Woon je ook op de hoek? en Wil je meedoen 
aan deze rubriek?  

mail naar:
 mvanderfeen@gmail.com

OprOep BuurtOverleg OOsterpOOrt
Het BuurtOverleg OOsterpOOrt is een Breed OverlegOrgaan 
vOOr de BewOners van de OOsterpOOrt, de linie, de Meeuwen, de 
KOp van OOst en eurOpaparK. als je deze “OOsterpOOrter” Ont‑
vangt, dan wOOn je dus in Het geBied van Het BuurtOverleg.

Met Het BuurtOverleg vergaderen we Over de zaKen die spelen 
in Onze wijK en BespreKen we initiatieven die er zijn ter Be‑ 
vOrdering van de leefBaarHeid in de wijK. aan gOede initiatieven 
geven we een financiële Bijdrage OM ze te Helpen realiseren.

Het BuurtOverleg is er vOOr alle BuurtBewOners.

Wij zijn op zoek naar nieuWe deelnemers voor het overleg en 
het bestuur.

Het Besturen KOst niet veel tijd en is leuK en OpBOuwend vOOr 
de wijK. je leert de wijK en je BuurtgenOten Beter Kennen. we 
vergaderen 7 Keer per jaar Op de 4e Maandag van de Maand, OM 
20.00 uur in Het pOOrtersHOes.

de data staan Op de laatste pagina van deze OOsterpOOrter. KOM 
eens langs en dOe Mee! Of stel je vragen aan Ons via:

buurtoverleg@gmail.com
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Nijestee biedt ruimte...
aan ruim 22.000 mensen in de stad Groningen. Met 13.500 huurwoningen is 
Nijestee de grootste corporatie in de stad. In vrijwel alle wijken biedt Nijestee 
woningen aan, ook in de Oosterpoort. Op die manier valt er wat te kiezen. 

www.nijestee.nl

Yuwathida Nontawong

06-39666636

www.rarida-thaimassage.nl

Meeuwerderweg 117
9724 ER  Groningen

Traditionele thaise massage
Ontspanningsmassage
Thaise voetmassage
Nek-, schouder- en rugmassage 
Kruidenstempelmassage
Sportmassage

Geen	Erotische	Massage
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KROEG VAN KLAAS
Tenzij anders vermeld: toegang voor 

alle optredens gratis.

IEDERE ZONDAGMIDDAG 

Afrikaanse jamsessie o.l.v. een 

basisband met topmuzikanten. Andere 

muzikanten kunnen aanhaken om mee 

te doen. In de achterzaal kun je heerlijk 

Afrikaans eten voor slechts 6 euro. 

Aanvang 16.00 uur  

 

ZATERDAG 19 OKTOBER 

Mannen met Kleintjes. Aanstekelijke 

Ukelele band. Mix van dampende 

rock, dansbare disco en herkenbare 

popklassiekers. Aanvang 22.00 uur  

ZATERDAG 26 OKTOBER 

Middag van het Fantastische lied. 

Tijdens de Middag van het Fantastische 

Lied laten Nederlandse schrijvers in het 

fantasy genre zich van hun muzikale 

kant zien. Met Peter Schaap en Martijn 

Adelmund. Lezing en paneldiscussie 

rondom de rol van muziek in het 

Fantastische Genre. 16.00 uur tot 18.30 

uur. Toegang: € 7,50. Voorverkoop via 

de site van de stichting (https://www.

fantastischgenre.eu/) 

 

ZATERDAG 26 OKTOBER 

Back in the Day. Pop- en Rockcovers. 

Aanvang 22.00 uur

 

ZATERDAG 2 NOVEMBER 

Open podium o.l.v. Lou Leeuw m.m.v. 

KvK huisband. Aanvang 22.00 uur  

 

ZONDAG 3 NOVEMBER 

Thema-avond “LGBT”. Lielian Tan en 

Reyer Boxem nodigen een groot aantal 

muzikanten uit om nummers over 

lesbian, gay, biseksual en transgender 

relaties te komen spelen. Aanvang 

22.00 uur

 

WOENSDAG 6 NOVEMBER 

De Dichtclub. De leden van de Dichtclub 

treden elk 5 minuten op met eigen 

werk. Daar moet minimaal 1 nieuw 

geschreven gedicht bij gepresenteerd 

worden. Aanvang 20.30 uur

 

ZATERDAG 9 NOVEMBER 

Arthur Ebeling. Unieke, tijdloze, 

pakkende mix van rhythm ‘n blues, 

rock’n roll en country-blues - in een 

jazzy sausje. Aanvang 22.00 uur

 

DINSDAG 12 NOVEMBER

Kroeg van Klaas Kroegquiz. (Elke 

tweede dinsdag van de maand). Een 

zelfgemaakte kennisquiz met vragen 

verdeeld over verschillende rubrieken.

Teams tot maximaal 5 personen. 

Opgave via email: kroegvanklaas2@

gmail.com. Deelname € 2,50 p.p. Meld 

je op tijd aan want vol = vol! Aanvang 

20.00 uur

 

DONDERDAG 14 NOVEMBER 

(Elke tweede donderdag van de 

maand.) De Meindert&Igor&DeJo

ngeBoschfazant&Kesanova Show. 

Meindert Talma, Igor Wijnker, 

Adriaan Bosch en Kees de Vries 

presenteren nieuwe verhalen, liedjes 

en mulimediapresentaties. Aanvang 

20.30 uur  

POORTERSHOES 
VRIJDAG 8 NOVEMBER

Fundraising Poortershoes voor het Ha-

melhuys. Het Poortershoes organiseert 

een fundraising voor het Hamelhuys, 

een inloophuis voor (ex) kankerpatiën-

ten en hun naasten. Oprichter Josje 

Hamel is die vrijdag zelf aanwezig. Een 

middag vol met livemuziek, vertier, een 

verloting, gezelligheid en een heerlijke 

maaltijd van onze kok Sytse. Voor het 

definitieve programma volg onze 

website. De kosten zijn € 7,50 entree en 

€ 7,50 voor de maaltijd. Graag even van 

tevoren opgeven als je mee wilt eten.

DONDERDAG 31 OKTOBER 

Open Podium. Info-presentatie over de 

ontwikkeling van de West-afrikaanse 

muziek door Fred Claassen. Daarna 

is er een optreden van de Djembé/

Percussiegroep “Kadung”. Aanvang 

20.45 uur. 

SPEELTUINVERENIGING DE 
OOSTERPOORT
IEDERE MAANDAGAVOND  

Klaverjassen en sjoelen. 20:00 tot 22:00 

uur. Kosten € 2,00 p.p. 

IEDERE DINSDAGAVOND  

Tafeltennis. 20:00 tot 22:00 uur 

VRIJDAG 18 OKTOBER 

Kinderbingo. 15:15 tot 16:30 uur. Gratis 

voor leden en €1,00 voor niet-leden 

ZATERDAG 2 NOVEMBER 

Halloweentocht en kinderdisco. 18:30 

tot 21:00 uur. Gratis voor leden en 

€1,00 voor niet-leden 

 

DONDERDAG 14 NOVEMBER 

Bloemschikken. 20:00 tot 22:00 uur.

Kosten leden €3,00 en €4,50 voor niet-

leden. Vooraf opgeven via jtammes@

home.nl i.v.m. aanschaf bloemen 

 

DONDERDAG 14 NOVEMBER 

Koppelkaarten. 20:00 tot 22:00 uur.

Kosten €3,00 p.p 

 

DINSDAG 19 NOVEMBER  

Creatieve avond. 20:00 tot 22:00 

uur. Kosten leden €2,50 en €4,00 

voor niet-leden. Meer info: www.

bsvdeoosterpoort.nl of www.

facebook.com/bsvdeoosterpoort 

BUURTOVERLEG 
OOSTERPOORT
Het BuurtOverleg Oosterpoort is een 

breed overlegorgaan voor de bewoners 

van de Oosterpoort, de Linie, de Meeu-

wen, de Kop van Oost en Europapark.

Als je deze “Oosterpoorter” ontvangt, 

dan woon je dus in het gebied van het 

Buurtoverleg. Het Buurtoverleg is er 

voor alle buurtbewoners.

Wij zijn op zoek naar nieuwe deelne-

mers voor het overleg en het bestuur.

Het besturen kost niet veel tijd en is 

leuk en opbouwend voor de wijk. Je 

leert de wijk en je buurtgenoten beter 

kennen.

Volgende vergadering Buurtoverleg: 28 

oktober

AGENDA
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