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Meeuwerderweg 2, Groningen
info@fitwerk30.nl | www.fitwerk30.nl 

 3x 30 minuten
 Voor slechts €49,- (normaal €90,-)

PERSONAL TRAINING
 RUIM 45% KORTING!

BUITENGYM
 8x trainen 
 Overdag of ‘s avonds
 Voor slechts €69,-

FITNESS
 Kleine groepen (3-5 p.)
 Start vanaf 1 juli
 Speciaal 65+ tarief

FIT IN 30MINUTEN!

Voor aanmelden en 
meer info, bel Albert: 
06 - 45 26 07 89

FYSIOTHER APIE  -  FITNESS  -  PERSONAL TR AINING
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Groningen in trek bij oosterburen

Twee weken geleden hadden we in Groningen wat Duit-

sers op bezoek. Uit Bielefeld. Ze kwamen een potje voet-

ballen met Arjen Robben. De vriendjes van die voetballers 

wilden ook komen. Vriendjes van voetballers willen nog 

wel eens vervelend doen, dus mochten ze niet komen 

van onze burgemeester. Ze kwamen toch. Ze dronken 

bier. Dat doen de vriendjes van onze voetballers ook. De 

Duitsers gooiden met stoelen. Die van ons gooiden ze 

terug. In het voetbal schiet een voetballer soms in eigen 

doel. Bij vriendjes van voetballers is dat niet anders. Een 

Duitse verdediger (of was het een Groninger) wierp een 

stoel om een tegenstander ‘Kalt Zu Stellen’. Hij over-

schatte zijn eigen kracht en kwam niet verder dan de 

voorhoede van de eigen linies. Het meubilair schampte 

de pet van een van de eigen spitsen die bijkans werd ge-

scalpeerd (zie het filmpje van 9 september op SIKKOM).

In 1672 kregen we ook al eens wat Duitsers op bezoek. 

Niet om een potje te voetballen. De Duitsers mochten 

hier niet komen van onze toenmalige aanvoerder Raben-

haupt. Ze kwamen toch. Ze dronken bier. Dat deden die 

van ons ook. Maar in plaats van met meubilair te gaan 

gooien deed de toenmalige Duitse aanvoerder bisschop 

‘Bommen Berend’ von Galen zijn bijnaam eer aan door 

de stad veelvuldig te bestoken met door kanonnen afge-

schoten bommen.

Bij het treffen vorige week was de Kromme Elleboog het 

strijdtoneel. In 1672 was dat onze eigen Oosterpoort. Dat 

was toentertijd nog niet echt bewoond. Er stonden wat 

houten hutjes en eenvoudige woningen. In de maanden 

voor de slag werden alle bouwsels afgebroken. De strijd 

werd gevoerd in het gebied tussen de stadspoort (die ter 

hoogte van de singels liep) en de Kempkesberg (die toen 

nog een behoorlijke heuvel was).

Op de voorpagina van deze Oosterpoorter zie je een 

gedeelte van de maquette die de slag uit 1672 (Gronings 

Ontzet) verbeeldt. Deze maquette werd 22 jaar geleden 

gemaakt door de Vereniging Conflictsimulatiebevor-

derende spelen Groningen (VCG Rabenhaupt) en werd 

dit jaar tijdens Gronings Ontzet ten toon gesteld in de 

Martinikerk.

Eigenlijk is er dus niet zoveel veranderd als Duitse en 

Groningse mannetjesputters elkaar ontmoeten, al wor-

den dan tegenwoordig terrasstoelen ingezet in plaats van 

bommen. Opmerkelijk: een van de makers van de ma-

quette zegt over een groepje soldaten dat onbekommerd 

bier drinkt: “De studenten speelden toen ook al een be-

langrijke rol. Ze vochten mee, maar demoraliseerden ook 

de troepen van de bisschop door ’s nachts met hun luide 

gezang de nachtrust van de vijand te verstoren.’’ 

Duitsland verloor.

Klaas Kloosterman
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T eam Groen van Oosterpoort Duurzaam heeft afge-
lopen zomer zeker niet stilgezeten en dat is te zien. 
De teamleden zetten zich in voor meer groen en 

meer biodiversiteit in de buurt. Laat je ook inspireren door 
de bloemrijke beelden en informatie over groen in onze wijk 
en ga aan de slag! Het eerste interview met een buurtbewo-
ner die al een heel eind op de goeie duurzame weg is staat in 
oktober in De Oosterpoorter. 

Team Groen van Oosterpoort Duurzaam 
(tekst en foto's)

Boomspiegel 
Je ziet het steeds vaker, mensen plaatsen prachtige bloemen 

en planten rondom de bomen in hun straat. Een mooi gezicht 

en goed voor het klimaat. Door de boomtuinen te beplanten 

kan regenwater makkelijker in de grond verdwijnen en insec-

ten zijn dol op het extra groen. 

Dat je zelfs op één vierkante meter zoveel kunt beleven blijkt 

wel bij deze bloemrijke boomspiegel in de Alexanderstraat.Hier 

zie je diverse tinten geel van verschillende soorten zonnebloe-

men en teunisbloemen. Niet alleen een lust voor het oog, maar 

ook een hele mooie insectenlokker.  

Van Gogh zou er blij mee zijn! Kijk ook eens op de website 

groningenklimaatbestendig.nl/initiatieven/adopteer-een-boom-

tuin

Pluktuin  
Een pluktuin; je eigen groenten en fruit telen én oogsten 

is ook in onze wijk mogelijk. Op 

meerdere plekken in de wijk zien we 

eetbare groene planten en bomen in 

de geveltuin.  

Team Groen zag zelfs appelbomen 

zoals hier aan het Winschoterdiep. 

Maar ook wel perenbomen en toma-

tenplanten! 

Bij een aantal boomspiegels zijn 

diverse kruiden gepoot zoals bijvoor-

beeld de muntplant. Je kunt er heer-

lijke thee van maken door een paar 

takjes munt in heet water te hangen. 

En als de plant bloeit, verschijnen er 

prachtige paarsblauwe bloemen. 

Groen in de hitte 
Juist in de steden blijft de hitte hangen omdat stenen de 

warmte vasthouden. Door meer natuurlijke schaduwplekken 

te creëren, zoals bomen en groene beplanting, zorg je ervoor 

dat de warmte wordt geabsorbeerd. Maar soms hebben zelfs 

planten bescherming nodig.  

Een paraplu, zoals hier in de Mauritsstraat, is dan wel een hele 

mooie inventieve oplossing om je planten te beschermen tegen 

de zonnestralen.

Groen op je dak 
Het is van groot belang dat we onze stad helpen af te koe-

len in de zomer. Een groen dak is een hele goede oplossing 

om te zorgen voor meer verkoeling. Heb je een plat dak op je 

huis, schuur of bedrijf, maak er dan een groen dak van door 

er sedum-matten op te leggen. Met een dak vol deze super 

absorberende vetplantjes maak je een groot verschil! De voor-

delen op een rijtje:

• Verkoeling voor 

huis en schuur

• Een groen dak 

in stad zorg 

voor meer 

verkoeling in je 

omgeving

• Het is goed voor 

de luchtkwa-

liteit 

• Het dak slaat 

meer regenwa-

ter op, regule-

ren water afvoer

• Je dak gaat lan-

ger mee

• De planten 

trekken insec-

ten aan

• Minder fijnstof

Subsidie is via de gemeente Groningen op te vragen, een ge-

deelte van de kosten wordt dan vergoed. Een plan van aanpak 

vind je op onze website. Meer informatie is ook te vinden 

op: gemeente.

groningen.nl/

subsidie-groen-

dak-aanvragen

Nog meer mooie 

informatie kun 

je vinden op 

de website van 

Oosterpoort 

Duurzaam. Meld 

je aan voor de 

nieuwsbrief dan 

blijf je op de 

hoogte van de 

laatste ontwik-

kelingen in 

onze wijk. www.

oosterpoortduur-

zaam.nl OO

GROEN BEZIG:
VAN BOOMSPIEGEL TOT GROEN DAK
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B innen tien jaar zal cultuurcentrum De Oosterpoort 
verdwijnen uit de Oosterpoortwijk. Het huidige 
gebouw, waarvoor de eerste paal in 1971 de grond 

in ging, voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Na een 
facelift in 2006 moet er nu echt iets gebeuren. De wensen van 
artiesten en publiek voor wat betreft omvang, faciliteiten, 
sfeer en akoestiek zijn in de loop van de tijd veranderd. De 
Oosterpoort past daar in zijn huidige vorm niet meer bij. Al 
in 2017 constateerde de gemeente dat het gebouw niet toe-
komstbestendig meer is. Dus werd er een verkenning naar de 
mogelijkheden van een nieuw Muziekcentrum gestart. Nu, in 
2020, liggen er twee wat concretere plannen op tafel. 

Jan Veenkamp (illustratie Ystvan de Jong) 
 
Donderdag 27 augustus jl. was er een voorlichtingsbijeenkomst 

over deze plannen. Overigens geen bijeenkomst zoals we die 

doorgaans kennen: in een zaaltje met stoelen en een aantal 

sprekers en presentaties. Vanwege Corona ging het anders. 

Er moest eerst een toegangsbewijs worden bemachtigd via de 

SPOT-website om naar binnen te mogen. En eenmaal binnen, 

in de foyer van de dus ten dode opgeschreven Oosterpoort, 

stonden er geen stoelen en was er geen podium voor spre-

kers. In plaats daarvan waren een aantal posters opgehangen 

waarop de plannen in telegramstijl uit de doeken werden 

gedaan, gelardeerd met voorlopige schetsen van de nieuw te 

bouwen muziektempel. Dit allemaal in tweevoud, links en 

rechts, vanwege de Corona-maatregelen. Bij de twee rijen 

posters stonden deskundigen aan wie naar aanleiding van de 

informatie op de posters vragen konden worden gesteld. 

De mogelijke locaties voor het nieuwe gebouw zijn het Sta-

tionsgebied Zuid en de Vrydemalaan (op de plek waar nu het 

bolvormige DOT staat, dat dan weer zal worden afgebroken). 

Beide locaties hebben hun specifieke voor- en nadelen. De 

ruimte die is ontstaan achter het station is natuurlijk perfect 

voor de Oosterpoort-bezoekers die van buiten de stad komen 

(ongeveer zestig procent van het totaal). De bereikbaarheid 

is dus heel goed. Minder goed is het voor de horeca in de 

binnenstad. Deze bezoekers zullen daar waarschijnlijk 

niet snel meer heen gaan. Bovendien zal op deze locatie 

dan ook een parkeergarage moeten worden gebouwd. In 

het Ebbinge-kwartier, waar de Vrydemalaan in ligt, zijn nu 

al allerlei culturele initiatieven en activiteiten gaande. Hierbij 

zou de komst van het nieuwe cultuurcentrum perfect aanslui-

ten. Het nadeel is dan echter weer dat de plek wat 

minder gemakkelijk te bereiken is voor mensen van 

buiten de stad. 

Desgevraagd laat iemand van Team 4 Architec-

ten, die de verkenning hebben uitgevoerd, weten dat De 

Oosterpoort echt uit de Oosterpoort moet verdwijnen, ook al 

omdat het niet wenselijk is – bij eventuele nieuwbouw op 

dezelfde locatie – dat Groningen het langere tijd zonder cul-

tuurcentrum zou moeten doen. Bovendien liggen er al andere 

plannen voor deze plek in onze wijk klaar. Welke dit precies 

zijn wordt niet helemaal duidelijk. En, zo hebben 

we de afgelopen maanden gezien, plannen maken 

is één ding, ze uitvoeren is afhankelijk van erg veel 

en soms ook onverwachte omstandigheden. OO

DE

VERDWIJNT 
UIT DE 

OOSTERPOORT

OOSTERPOORT
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E en estafette-prikloop voor een schone en gezel-
lige buurt door buren. Iedere maand  vormen twee 
buurtgenoten een schoonmaak-duo om een uurtje te 

investeren in een opgeruimde buurt. Al zwerfvuil prikkend 
ontstaan de leukste gesprekken en leren we buurbewoner 
en buurt beter kennen. In het vorige nummer heeft initi-
atiefneemster Paulien Ex haar buurvrouw Jolanda Schoots 
uitgenodigd om samen de eerste vuilprik-wandeling te 
ondernemen. Deze keer geeft Jolanda Schoots het prikstokje 
door aan Alexandra Koning, beiden woonachtig aan het 
Winschoterdiep.

Alexandra Koning en Jolanda Schoots, 
m.m.v. Greetje de Vries

Buren zijn belangrijk 
Jolanda en Alexandra delen met nog enkele andere buren een 

portiek. Het contact met de andere bewoners van het huizen-

blokje ervaart Jolanda als erg prettig, want niet te veel, maar 

ook zeker niet te weinig…. “Ik kom eigenlijk alleen bij mijn 

buren over de vloer als er iets is. Ik heb zelf heel sterk het ge-

voel dat we, als het nodig is, er voor elkaar zijn. Normaal ge-

sproken zou ik aan zoiets als zo’n vuilprik-actie niet meedoen 

maar ik vind het een sympathiek idee van Paulien. Tijdens 

de eerste vuilprik-wandeling in juni dit jaar, leerde ik, naast 

mijn buurvrouw, ook de buurt door de ogen van mijn buur-

vrouw kennen. Zo vertelde Paulien dat ze ooit in een heel oud 

huis aan de oostzijde van het Winschoterdiep heeft gewoond. 

Dit huis had toen nog een buiten wc! Dat is leuk. Wanneer je 

door de wijk gaat wandelen in het kader van een opruim-actie 

leg je ook contact met andere buurtgenoten, die je normaal 

gesproken niet spreekt. Dat vind ik toch wel belangrijk”. 

Prikken en praten 
De dames beginnen hun buurtschoonmaak in de brandgang 

naast het huizenblok waar ze wonen. Het onkruid tiert hier 

welig, er ligt veel puin en ook veel troep. Veel te prikken en 

dus tijd voor een gesprek. Jolanda kent Alexandra als een 

betrokken buurvrouw, die veel met allerhande buurtprojectjes 

bezig is. Wat drijft haar? Woont ze graag in de wijk? Ziet ze 

ook knelpunten in de wijk?

Miniprojectjes in de buurt 
Alexandra vertelt dat ze een tijdje in de Randstad heeft ge-

woond maar toen terug wilde naar Groningen. “Ik ben toen 

in de Oosterpoort terecht gekomen. Ik woon hier inmiddels 

alweer jaren met veel plezier. Er is een leuk contact met de 

directe buren en we hebben ook al veel met elkaar meege-

maakt. Van een gezellige barbecue onlangs tijdens die snikhete 

week, tot inbraken in 

onze fietsenschuur-

tjes en zelfs een heel 

heftig ongeluk van 

een bouwvakker op 

de steiger voor onze 

huizen.” 

Alexandra zit vol 

initiatieven aan-

gaande de buurt. “Ik 

ben bezig geweest 

met het zorgen voor 

een veilige brandgang, ik ben een overleg gestart over onze 

gezamenlijke tuin. In het begin van de coronacrisis werd 

duidelijk dat veel bloemenkwekers het zwaar hadden. Ook een 

tulpenkweker op het Hogeland, waar ik ben opgegroeid. Ik heb 

toen tweehonderd tulpen bij hun gekocht en deze aan buren 

uitgedeeld van wie ik wist dat ze in de zorg werken of om een 

andere reden wel een vrolijk bosje tulpen konden gebruiken. 

Kleine moeite en veel blije buren als resultaat”.

Geveltuintjes 

Alexandra heeft aan de voorkant van het huizenblokje samen 

met een andere buurvrouw een geveltuin aangelegd. Heeft 

ze daarmee een trend gezet aan het Winschoterdiep? In ieder 

geval zijn ook andere buren enthousiast geraakt voor dit fe-

nomeen. Overal aan het Winschoterdiep zijn er opeens gevel-

tuinen, net zoals overigens in de rest van de buurt. Alexandra 

geniet van de vele positieve reacties op de tuin. Vooral de gi-

gantische bloeiende hibiscus is een eyecatcher. “Ik hoop dat er 

nog veel meer geveltuintjes worden aangelegd; ze helpen in de 

zomer bij het verminderen van de hitte en bij regen voor snel-

lere afvoer van het water. Ik vind het een super-actie dat je 

bij de gemeente gratis geveltuintjes kunt aanvragen. Bedrijven 

kunnen dat ook. Misschien een leuk idee voor de winkels aan 

de Meeuwerderweg?”

Sport, cultuur en geschiedenis om de hoek   
De Oosterpoort is ook om een andere reden een leuke woon-

omgeving voor Alexandra. “In mijn werk ben ik bezig met 

projecten over erfgoed, ik ben gespecialiseerd in cultureel 

erfgoed, dus het is leuk om dan ook in een historische buurt 

te wonen. De Oosterpoortwijk is een bijzonder stukje stad met 

veel monumenten; het verleden is hier nog bijna tastbaar en 

over de wijk zijn prachtige verhalen te vertellen.“

Er is ook volop cultureel aanbod met het theater - en muziek-

centrum de Oosterpoort om de hoek. En ook in Het Poorters-

Een uurtje voor je 
buurtje

en geef dan het schoonmaakstokje door
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hoes is van alles te doen. “Ik heb er jarenlang een schildercur-

sus gevolgd samen met een gezellig clubje oosterpoorters. Heel 

leuk dat de oude schippersschool nu op deze manier in gebruik 

is, echt een bestemming die past bij het gebouw. Ik geniet ook 

altijd van de stroom voetbalsupporters die door de wijk lopen 

als FC Groningen speelt. Het is altijd duidelijk te horen of de 

FC gewonnen of verloren heeft.”

Groen in de wijk 
Een nadeel van de Oosterpoort vindt Alexandra dat er weinig 

groen is. “Het hondenveldje in De Meeuwen wordt nu ook 

volgebouwd, dat was volgens mij het enige hondenparkje in de 

buurt. Leuk dat het water bij De Linie in de zomer wordt ge-

bruikt om te zwemmen. Het was er echt druk met het warme 

weer, dat geeft ook wel aan dat de behoefte aan openbaar 

groen in de wijk groot is”. Toch zwemmen deze buurtbewo-

ners er zelf niet. “Als buren vroegen we ons wel af in hoeverre 

dit zwemwater is onderzocht. Een aantal jaren geleden is 

aan de Oosterpoortkant van het viaduct het water gesaneerd 

vanwege de zwaarste categorie gif. Een laat cadeautje van de 

AAgrunol fabriek die hier stond. Je vraagt je dan wel af hoe het 

zit met dit gif en het zwemwater. Het weerhoudt ons er voor-

alsnog van om lekker het water in te plonsen. Misschien is er 

iemand die hier meer over weet zodat we er allemaal met een 

gerust hart kunnen zwemmen?”

En dan heb je natuurlijk nog de verborgen groene parels van 

de buurt: de Mauritstuin en de andere binnentuinen en kleine 

hofjes. Net als iedereen is ook Alexandra heel benieuwd naar 

het plantsoen dat bovenop de tunnel van de ringweg komt. 

Hoe zal dat eruit gaat zien? “Wel mooi dat er nu een lang 

groen lint langs het water loopt van de Oosterhaven tot voorbij 

de Leyhoeve”, vindt Alexandra. 

“En bij de Linie zijn ook wilde 

bloemen ingezaaid, dat ziet er zo 

vrolijk uit als je er langs komt”. 

Verdwenen winkels 
“Wat ik jammer vind is dat er in 

de loop van de jaren zoveel winkels 

zijn verdwenen aan de Meeuwer-

derweg. Ik mis echt de groenteboer 

en de drogist. Ik hoop stiekem dat 

er iemand weer zo’n winkel begint 

hier. Een winkelstraat zorgt voor 

levendigheid en binding in de wijk. 

Nu met de coronacrisis is duidelijk 

geworden hoe fijn en handig het 

is als je vlakbij huis winkels hebt 

waar je rustig kunt winkelen”. 

Ziet ze verder nog knelpunten? 

“De fietstunnel onder het spoor 

bij de Esperanto-kruising natuur-

lijk! Graag zo snel mogelijk open! 

Haha.”

De dames hebben een vuilniszak 

met afval bij elkaar geprikt. Een 

heel gezellig uurtje voor het buur-

tje is voorbij. We zijn benieuwd 

aan wie Alexandra de volgende 

maand het prikstokje doorgeeft. 

OO
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Copy Systems voor grote 
oplages, maar natuurlijk

 ook voor een enkele kopie 
of print. 

Zowel zwart wit als kleur.
(A4 tot en met A0)

(printen: eerste 5 min. 
geen computerkosten)

PRINTEN
KOPIËREN

INBINDEN

Snel printen of kopiëren 
en afrekenen: vraag 

naar de 
kopieer- of printkaart ! 

Studenten krijgen
10% korting op
prints/kopieën 

en inbinden

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Wil jij energie besparen? Kom naar het inloopspreekuur (tussen 
19.00 uur en 21.00 uur) in het Poortershoes op:

14 september 2020
28 september 2020
26 oktober 2020

Wil je meer weten over Oosterpoort Duurzaam? 
Of wil je meewerken in een team?
Kijk op onze website: www.oosterpoortduurzaam.nl.

SUBSIDIE ENERGIEBESPARING 
EIGEN HUIS
Om particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren 
(VvE’s) tegemoet te komen in deze onzekere tijden besloot minister 
Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de 
subsidiebedragen tijdelijk te verhogen voor beide regelingen van de 
Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). 
De verhoging is een tijdelijke verhoging van 10% tot ongeveer 30% 
van de investeringskosten.
Belangrijk is dat aanvragen uiterlijk op 31 december 2020 worden 
ingediend om in aanmerking te komen voor deze subsidieverhoging. 
Kijk voor meer informatie op:
rvo.nl/actueel/nieuws/tijdelijke-verhoging-subsidiebedragen-seeh

Goedkoop dubbelglas 
met oog voor detail

glasgilde.nl
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Ooit zou hij weer teruggaan naar 
Hongarije, dacht zijn vader

9

Evelien Brak

Ooit zou hij weer teruggaan naar Hongarije dacht hij. Maar 

zo ging het niet want hij trouwde met de secretaresse van het 

bedrijf en bouwde een bestaan op in Groningen. Attila zegt: 

“Misschien was hij wel de eerste parttimer want hij ging 

minder werken en wilde voor zichzelf beginnen”. Om de foto-

grafische technieken tot in de puntjes te verkennen volgde hij 

overal cursussen en haalde diploma’s. Hij nam een werknemer 

in dienst: Fred, die 

dan vijftien jaar 

oud is en zijn hele 

leven voor Vas-

zlovszky zal blijven 

werken. Als Károly 

Vaszlovszky vijftig 

jaar is verkoopt hij 

de zaak aan ‘Foto 

Objectief’. Hij blijft 

actief en Fred blijft 

voor hem werken. 

Hij reisde de wereld 

over om projecten 

te fotograferen en 

hij won vele prijzen.

Zoon Attila is net 

als z’n vader een 

ondernemend type. 

Op z’n dertiende 

begon hij te werken 

voor ‘Foto Objectief’ 

in de Gelkinge-

straat. Na verloop 

van tijd dreigde 

deze zaak overge-

nomen te worden 

door ‘Foto Kral’. 

Attila werd gebeld 

met de vraag of híj 

de zaak wil overne-

men zodat het toch 

een zelfstandige 

zaak kon blijven 

en hij besloot dit te 

doen. Vijfentwintig 

is hij dan.

Aan de elf jaren dat hij het met de gemeente aan de stok heeft 

gehad die het pand wilde onteigenen om nieuwbouw neer te 

zetten denkt hij niet graag terug. Hij zou er opnieuw kwaad 

om worden. Maar dat ze een heel gemeen spel speelden dat 

staat vast. Er is een rechtszaak geweest die godzijdank werd 

gewonnen waardoor 

Attila in ieder geval 

de kosten hiervan 

terugkreeg. De 

zaak werd tijdelijk 

voortgezet in een 

paar containers aan 

de overkant van de 

straat en uiteinde-

lijk konden ze in de 

nieuwbouw terug-

keren.

Na dertig jaar hard 

werken heeft hij 

kortgeleden de 

zaak verkocht aan 

‘Camera Nu’. Hij 

voelt zich alleen 

maar opgelucht 

zegt hij. Tegen die 

grote webwinkels 

valt niet te concur-

reren. Zijn zoon en 

dochter zijn niet 

geïnteresseerd in 

het overnemen van 

de zaak en hij heeft 

een hoop kopzor-

gen minder. Attila 

is nu zzp’er in wat 

voorheen zijn eigen 

zaak was en vindt 

dat íe het zo prima 

geregeld heeft. Toch 

is het niet zo dat 

hij het nu minder 

druk heeft want de 

nieuwe bedrijfsvoering brengt een hoop rompslomp met zich 

mee. Feit blijft dat hij een opgeluchte man is. OO

A ls je weet dat in de Hongaarse taal de sz samen de letter s is dan is die naam helemaal niet zo moeilijk. Vaszlovszky, 
‘de Godfather’ zoals hij door zijn zoon Attila en de werknemers wordt genoemd, is de oprichter van de fotozaak aan 
de kop van de Meeuwerderweg. Károly Attila Vaszlovszky kwam uit Boedapest naar Nederland in 1948. Nieuwsgierig, 

ondernemend en leergierig, was hij vast van plan iets van zichzelf te maken. Hij was enig kind en kwam uit een goede familie 
en een grote stad. Met een propeller-Dakota kwam hij naar Nederland. Hij was toen 19 jaar. In Groningen had hij werk bij de 
Noord-Nederland, de clichéfabriek. Z’n voornemen om een jaar te blijven veranderde toen er werknemers naar Indonesië wer-
den gestuurd om daar te vechten. Hem werd gevraagd om aan te blijven.

Een happy 
zzp’er

Attila Vaszlovszky
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R ienk Weening zit bedaard als altijd aan z’n bureau 
achter in de keukenstudio, beantwoordt vriende-
lijk onze vragen en lijkt zich geen moment druk te 

maken over de heisa die een enkel briefje op de deur van zijn 
doe-het-zelfwinkel veroorzaakte – na grofweg een eeuw 
geen doe-het-zelfzaak meer aan Meeuwerderweg!

Dirk de Rijk en Karin van der Zee

Na afloop van ons gesprek is zijn onverstoorbaarheid ook wel 

te begrijpen: hij blijft immers nog wel een tijdje doen waar hij 

goed in is en ontegenzeggelijk z’n hele leven al lol in heeft: 

spullen verkopen en zich bemoeien met het wel en wee van 

‘koopcentrum Oosterpoort’. Alleen niet meer op de hoek van 

Meeuwerderweg en de Dijkstraat.

Ook de opheffingsuitverkoop daar is niet meer zijn pakkie-

an: de complete voorraad maakte deel uit van de verkoop. De 

uitbater van Korenbeurs, die huurt van de nieuwe eigenaar, 

verkoopt die voorraad nu, bijna dagelijks aangevuld met eigen 

spullen. “Ja, waarom was ik in één keer weg? Gewoon, omdat 

ik niet wekenlang wilde hoeven uitleggen hoe en waarom.” 

Al na een paar zinnen is de luchtige toon even weg en blijkt 

dat Rienk Weening voorlopig nog wel even door móet gaan, 

zolang er nog geen opvolger is, omdat zijn zoon Erik vorig 

jaar plotseling overleed. Dáárdoor ging dit jaar vlak voor de 

zomervakantie de kogel door de kerk – de Hubo werd afgesto-

ten. “Als ik nu, op m’n 71ste nog twee zaken had gehad, was 

ik nooit van het werk afgekomen!” Eerst werd er gezocht naar 

een partij die de winkel voort wilde zetten, al was het maar 

omdat “de Oosterpoort een doe-het-zelfwinkel hoort te heb-

ben.” Maar overname bleek geen haalbare kaart en dus werd 

het winkelpand verkocht – aan een vastgoedontwikkelaar die 

op de begane grond winkelruimte en daarboven woonruimte 

wil realiseren. 

“Op 28 mei ging ik om twaalf uur naar de notaris en heb ik 

om zes uur ’s avonds de deur achter mij dichtgetrokken.” Een 

gedenkwaardig, maar bijna onopgemerkt gebleven moment. 

“Alleen mijn jongste zus was inderhaast naar de winkel geko-

men en heeft een paar foto’s gemaakt.“ 

Als deze harde noot eenmaal is gekraakt, komen we bij het 

blijere deel van ons gesprek – de sporen nagaan die de familie 

Weening in grofweg een eeuw aan de Meeuwerderweg heeft 

achtergelaten. We moeten nu goed ons best doen om het relaas 

te volgen – pandje hier, pandje daar, samenvoegen, doorbre-

ken. Zo is de Hubowinkel groot en de keukenstudio op num-

mer 46 nog groter geworden. Ook welk familielid wanneer in 

de woningen boven de verschillende winkels gewoond heeft, is 

ingewikkeld. Rienk en zijn vrouw Reina wonen nu zelf boven 

de Keukenstudio op nummer 46a, schoondochter Annemarie 

boven de plaats waar ooit de twee schipperswoninkjes stonden 

waarin het in 1924 allemaal begon. Dat waren niet de huizen 

op de hoek van de Dijkstraat, maar Meeuwerderweg nummer 

52 en het huis ernaast. “Die huisjes zijn later afgebroken en 

toen zijn daar de grotere panden voor in de plaats gekomen, 

waar ik zelf geboren ben.” Jeugdliefde Reina was zijn buur-

meisje en woonde op 54a. Vlak na hun trouwen hebben ze 

nog op nummer 58a gewoond, een pand dat nu eens niet van 

Weening zelf is en waarin hij “al ik weet niet hoe lang” de 

benedenverdieping huurde en de verfafdeling van de Hubo had 

ondergebracht. 

Goed, terug nu naar 1924 – het jaar waarin de foto genomen 

is die Rienk ons later toont: de winkel van zijn grootmoe-

der, met zijn vader en zijn oom in de deuropening. Je kon er 

naast ijzerwaren ook keukengerei en servies kopen. Een paar 

decennia later volgde er dus nieuwbouw op deze plaats, maar 

de winkel bleef. Weer iets later deed zich de kans voor uit te 

breiden naar het pand ernaast, maar de Weenings werden af-

getroefd door de COOP. “Toen kwam daar een chef in. Met een 

lichtblauwe kever, twee dochters en een zoon.” Een van die 

twee was Rienks aanstaande, Reina. Zo’n chef bleef nooit lang 

in één vestiging. Zijn toekomstige schoonvader ook niet – hij 

kwam van de Irislaan naar de Oosterpoort, moest later weer 

Foto Evelien Brak

Hubo gaat, Weening blijft 
 100 jaar ondernemen aan de Meeuwerderweg
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naar de Paterswoldseweg. Rienk belandde met tuberculose in 

Beatrixoord en had even meer oog voor de verpleegsters dan 

het voormalige buurmeisje – de verkering ging uit. Bij terug-

komst een jaar later was de verkering weer aan …

Ergens halverwege de jaren zestig, Rienk was toen 18-19, 

wilde zijn vader wel eens weten wat zoonlief wilde worden. 

Emigratie naar Nieuw-Zeeland had Reina haar Rienk toen al 

uit het hoofd gepraat. Een opleiding tot bedrijfsleider vol-

gen bij de HEMA (en dus ook achter de warme worsten in de 

Heerestraat staan)? Toch maar niet … Maar gewerkt moest 

er worden – meehelpen in de zaak op wat voor andere jon-

gens de vrije zaterdagmiddag was. Toen koos Rienk ervoor 

om op de hoek van de Dijkstraat een houtwinkel te begin-

nen. Maar ja, als een klant een plank bij hem kocht en er ook 

een doosje spijkers bij wilde hebben, moest hij zo’n 50 meter 

lopen naar waar nog steeds de ijzerwaren zaten. “Ik zag zo 

iemand dan met z’n plank op de fiets springen en wegrijden 

…” In de jaren zeventig werd het tweede deel van de Wijert 

uit de grond gestampt, een wijk waar heel veel Oosterpoortse 

gezinnen naar verkasten. Dat was het moment om te stoppen 

met moeders afdeling, het keukengerei en de serviezen, en om 

de ijzerwaren over te hevelen naar de hoek van de Dijkstraat 

– de doe-het-zelfwinkel was een feit. De naam ‘Houtshop’ 

bleef voorlopig, veranderde toen voor even in ‘Houtland’ om al 

gauw plaats te maken voor ‘Hubo’.

Niet veel later kocht Rienk Meeuwerderweg 46. Wat hij daar 

mee wilde, vroeg Reina hem. “Dat weet ik nog niet.” Na enige 

bedenktijd vertelde hij haar: “we gaan er luxe keukens ver-

kopen.” “En wie gaat dat doen?” “Jij!” “En omdat de dames 

toen nog gezeglijk waren,” vervolgt Rienk met een twinke-

ling in zijn ogen, “zegde ze haar baan als onderwijzeres hier 

in de Oosterpoort op.” Ze volgde cursussen, bezocht fabrieken 

en opende op een goede dag de keukenzaak om er in de jaren 

daarna stukje bij beetje de royale showroom van te maken die  

“Keuken 3000 Weening” nu is. 

Nu waren ze dus beide als ondernemer in touw, deden er 

bestuurs- of verenigingswerk naast en de tijd zal dus waar-

schijnlijk wel omgevlogen zijn. Zoon Erik was zomaar van 

school en ging fysiotherapie studeren in Utrecht, maar moest 

als tegenprestatie voor de kamerhuur die Rienk betaalde elke 

zaterdag in de zaak werken. Hij en Reina bleken een prima 

team te vormen. De studie gaf hij ervoor op. Samen met vaste 

kracht Erik Boon zou hij de keukenstudio overnemen en de 

Hubo er wellicht ooit bij doen. Tot vorig jaar een dodelijke 

ziekte een streep door de rekening haalde.

Rienk, Reina en Annemarie hebben het bijltje er niet bij neer-

gegooid. Ze maken lange dagen – nog altijd aan de Meeuwer-

derweg en niet in Maupertuus, zoals meubelverkoper Henk 

Vos voorstelde toen hij de kop van de Oosterpoort verliet. Dat 

wil niet zeggen dat Rienk voor de Oosterpoort als winkelge-

bied een heel zonnige toekomst voorziet. De afsluiting van 

de spoorwegovergang baart hem zorgen. Een sterke winke-

liersvereniging is geen overbodige luxe, maar het ontbreekt 

het KCO aan menskracht. Rienk is voorzitter, secretaris en 

penningmeester in een. Veel jongere ondernemers hebben 

niet zo’n band met de wijk en 

nogal wat bedanken er voor een 

lidmaatschap. En dus ging Rienk 

zelf naar alle overleggen over de 

ringweg. ’s Avonds om zes uur 

stopt hij in de winkel, terwijl 

Reina vaak nog tot half tien 

doorwerkt. Eigenlijk koken ze 

alleen in het weekend en dan 

nog iets eenvoudigs. “Nee, we 

hebben behoorlijk de smoor 

in dat we voorlopig niet meer 

van die geweldige pizza’s bij 

Michael kunnen halen!” OO

Hubo gaat, Weening blijft 
 100 jaar ondernemen aan de Meeuwerderweg

Foto Linda A. Stienstra



J onge kunstenaars Vaaf en Natte Sokken uit de 
Oosterpoort doen alleen waar ze zin in hebben.

Jan Veenkamp (foto's VAAF/Natte Sokken)

Vaaf is Lotte Masker en Jonna Bo Lammers. Beide vrouwen 

zijn vorig jaar afgestudeerd aan de Academie Minerva. Als 

twaalfjarig meisje heeft Jonna nog stripjes gemaakt voor De 

Oosterpoorter. Lotte en Jonna zijn zes jaar geleden als duo be-

gonnen onder de naam Chronische Jetlag. Vervolgens noemden 

zij zich Lamasker. Ze maakten toen onder andere live illustra-

ties op festivals. Nu zijn ze dus Vaaf. Vaaf maakt illustraties 

en muurschilderingen (murals). Geen graffiti met een spuitbus 

dus maar échte schilderingen met verf op de muur, zo-

wel buiten als binnenshuis. Echte Groningers als 

ze zijn, willen ze in hun werk graag hun 

afkomst en achtergrond uitdra-

gen. Vandaar het onmis-

kenbare Groningse 

karakter van 

hun naam 

(‘Vaaf’ is 

Gronings voor 

verf). De ‘verre’ 

Randstad is hoe 

je het ook wendt 

of keert toch wel 

een beetje het brand-

punt van de design- en 

illustratiewereld. Ook 

veel noordelijke bedrijven 

kijken die kant op als er 

een logo, illustratie of mural 

moet komen. “Onnodig en 

jammer”, vinden Lotte en Jon-

na: “In de huidige digitale wereld 

waarin afstand er niet meer toe 

doet is het raar dat er blijkbaar nog 

steeds gedacht wordt dat al het goede 

uit het Westen moet komen”. Wat dus 

natuurlijk niet zo is, zo stelt Vaaf. 

Impact 
Impact maken en zorgen dat er meer muur-

schilderingen in de stad komen. Dat zijn de 

drijfveren van Vaaf. Met de muurschilderin-

gen willen zij in eerste instantie natuurlijk het 

verhaal van de opdrachtgever vertellen. Ze nemen 

echter ook de gelegenheid te baat om iets van hun zichzelf 

in hun creaties te leggen, als dit even kan. Het impact ma-

ken is onlosmakelijk verbonden met het medium natuurlijk. 

Muurschilderingen werden en worden vaak gebruikt om een 

statement te maken. En ze zijn meestal vrij groot en heb-

ben daarmee ook een groot effect op de directe omgeving. In 

het aannemen van opdrachten houden de vrouwen van Vaaf 

waar mogelijk rekening met hun eigen normen, waarden en 

voorkeuren. Dit betekent dat niet alle bedrijven bij hen kunnen 

aankloppen. Maar, zo merkt Lotte grappend op: “Alle bedrij-

ven uit de Oosterpoort zijn natuurlijk welkom!”

De drie p’s 
Omdat zij hun werk absoluut als kunst zien, waar zij hun 

ziel en zaligheid in stoppen, willen Lotte en Jonna niet dat 

het gebruikt wordt voor doelen waar zij niet achter kunnen 

staan. Daarnaast voelen zij zich medeverantwoordelijk voor 

de wereld en zijn zij dus niet alleen maar gespitst op veel geld 

verdienen. Zonder meteen influencers te 

willen zijn of worden, willen zij als content 

creators waar het kan bijdragen aan een 

betere wereld. Als vuistregel hanteren 

zij daarom het uitgangspunt dat zij 

opdrachten alleen aannemen als twee 

van de drie factoren ‘Plezier’, ‘Poen’ 

en ‘Portfolio’ van toepassing zijn. 

Kortom, Vaaf en ook Natte Sok-

ken doen eigenlijk alleen dat 

waar ze echt zin in hebben en 

zin in zien. En via-via blijven 

de opdrachten toch wel 

komen. 

Vaaf zou in de toekomst 

wel graag naar het 

buitenland willen 

met haar werk, bij-

voorbeeld naar de 

talrijke mural-

festivals die 

overal ter we-

reld plaats-

vinden. Al 

was het 

alleen 

maar 

omdat 

ze zo Groningen 

ook op de kaart zouden 

kunnen zetten als culturele 

en creatieve stad. Een groter doel is 

daarnaast om het aantal muurschilderingen 

in Groningen uit te breiden om zo van de openbare 

ruimte buiten ook een soort museum of tentoonstelling te 

kunnen maken. Volgens hen is (nog) meer laagdrempelige 

cultuur in de stad, vooral ook buiten, en zeker in deze bange 

tijden, een hartstikke goed idee!

Natte Sokken 
Daniël Janse van Natte Sokken is een op animatie gerichte 

illustrator. In het verleden heeft hij ook illustraties voor De 

Oosterpoorter gemaakt. Nu is hij dus bezig met Natte Sokken, 
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overigens niet te verwarren met het DJ-collectief uit Utrecht 

met dezelfde naam. “Als je ‘Natte Sokken’ op Google opzoekt 

komt mijn naam als eerste boven en ik heb meer volgers op 

Instagram. En ik was er eerst”, zo zegt Daniël. De naam ver-

wijst wat hem betreft niet naar de zweterige kledingstukken 

maar is meer abstract bedoeld. De corebusiness van Daniël’s 

Natte Sokken is dus niet het draaien van plaatjes, maar het 

maken van plaatjes. En liefst niet zomaar plaatjes. 

Een beetje inhoud en een boodschap vindt hij ook erg 

belangrijk, net als Lotte en Jonna. Voor zijn afstude-

ren bij de Minerva heft hij een hoop tijd gestoken in 

het ontwikkelen en helemaal zelf maken van een min 

of meer filosofische getinte computergame over te-

lefoonverslaving. Wat hij met de game wil gaan doen 

als deze helemaal af is weet hij nog niet. Hij ziet het 

project nu meer als een afsluiting van zijn anima-

tie- en gamedesign-periode. Maar mocht de game, 

bijvoorbeeld via teasers op YouTube, echter alsnog 

viraal gaan dan sluit Daniël natuurlijk niets uit. 

Moedige dialoog 
Hij heeft nu eerst weer een canvasje gekocht en wil 

weer echt gaan tekenen, schilderen en illustreren. 

Niet meer alleen maar met de computer bezig zijn. 

Op dit moment heeft Daniël een animatie-opdracht 

voor Moedige Dialoog, een stichting die zich bezig-

houdt met armoedebestrijding. Hij is zich nu aan 

het inlezen over dit onderwerp. Het is de bedoeling 

een animatie over Moedige Dialoog en haar doelstel-

lingen te maken. Daarnaast maakt hij ‘infografische’ 

items voor een film hierover. Hij voert deze opdracht 

samen met communicatiebureau Open uit. 

Doen waar ze zin in hebben, een manifestatie van zichzelf 

worden, dat is waar alle drie de jonge kunstenaars van jongs af 

aan al mee bezig zijn, zo zeggen zij zelf. Vaaf is wat dat betreft 

als bedrijf al aardig op stoom. En ook Natte Sokken heeft de 

eerste veelbelovende schreden op dit pad nu kunst-, muziek- 

en wetenschapsfestival Clash.  OO     
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E lke maand gaat één 
van onze redacteu-
ren de straat op om 

te kijken wat er op ver-
schillende tijdstippen zoal 
gebeurt in de wijken waar 
deze krant wordt verspreid. 

Deze keer het tijdstip 20:00 - 21:00 uur, een heel gewone 
herfstavond.

Chris van Boetzelaer

Op vrijdag 4 september doe ik verslag voor 24 uur. Het tijdstip 

is van 20 tot 21 uur. Dat betekent dat ik op pad moet bij sche-

mering en donker worden, want het is alweer begin september. 

Deze dag wordt Sigrid Kaag verkozen als lijsttrekker van D66. 

En het Nederlands elftal speelt in het kader van de Nations 

League tegen Polen. Enfin. Ik begin mijn tocht op het terras 

van de Kroeg van Klaas.

Als ik een drankje bestel maak ik kennis met het corona-pro-

tocol van de Kroeg van Klaas: ik moet mijn naam en telefoon-

nummer doorgeven. Ach, er zijn ergere dingen. Ik zou wel erg 

schrikken als ze me terug zouden bellen.

Het is nog mooi weer en ik geniet van mijn glas rode wijn. Ik 

zit langs de drukke Oosterweg. Maar dan denk ik: hoe druk is 

die Oosterweg eigenlijk? Ik besluit tot een klein experiment. 

Van 20 u tot 20.10 uur tel ik al het verkeer dat langskomt. Dat 

levert de volgende oogst op:

• 34 fietsen

• 8 brommers en scooters

• 4 auto’s

• 1 scootmobiel

Hierbij kan opgemerkt worden dat onder de scooters veel be-

zorgdiensten zaten. En één van de vier auto’s was een politie-

busje: niet verwonderlijk, het hoofdbureau zit om de hoek.

Ik besluit nog een cappuccino te gaan drinken bij de Leyhoeve. 

Daar aangekomen stap ik door de hoofdingang en beland met-

een in een heel klassieke leeshoek. Tafels met de kranten van 

vandaag. Langs de wanden veel boeken: veel Reader’s Digest, 

maar ook het standaardwerk van Lou de Jong over de tweede 

wereldoorlog, in veertien kloeke delen.

Ik ga weer naar buiten. Het is nu 20.40 u geworden en alweer 

helemaal donker. Ik neem nog even een kijkje bij de Euroborg. 

Een grote poster van bioscoop Kinepolis valt me op. Blijkbaar 

draait daar de film ‘Alles is zoals het zou moeten zijn’, naar 

het boek van Daphne Deckers. Het plein is verder uitgestorven, 

op twee vrouwen op een bankje na. Ik bewonder nog even het 

beeld van Tonny van Leeuwen, de legendarische keeper uit 

vervlogen tijden. Het maakt me weemoedig.

Ik fiets weer terug naar huis. Er valt heel lichte regen maar het 

zet niet door. Iets over negenen ben ik thuis en zet ik de tv aan 

op de wedstrijd van Nederland. Het is nog 0-0 maar uiteinde-

lijk weet Oranje te scoren en winnen ze met 1-0. OO

Puck, van de Palmslag, werd 9 jaar geleden geboren op een 

boerderij in Boerakker, in de stallen tussen de paarden. 

José zag hem daar toen hij zes weken oud was en besloot dat 

hij nog een paar weken ouder moest zijn voordat hij bij haar 

zou komen wonen. “Achteraf leerde ik dat ik ‘m beter toen 

al mee had kunnen nemen want we hebben in het begin wel 

problemen gehad. Op de boerderij had hij niet geleerd om met 

mensen om te gaan. We begrepen elkaar niet. Hij beet soms 

flink door”. 

Hulp vond José via de website helpmijnkat.nl. “Het pakte heel 

goed uit. We zijn al jaren de dikste vrienden”. 

Ondertussen wandelt Puck regelmatig voorbij en houdt ons in 

de gaten. “Hij is heel sociaal en heeft vrienden in de buurt. Die 

zoeken hem op, want zelf blijft hij het liefst in de tuin”. Een 

mooie tuin overigens, met prachtige ornamentjes. 

Als meisje vond José een zwerfkatje voor het raam van haar 

slaapkamer. Vanzelfsprekend haalde ze die meteen binnen. 

Stiekem, dat wel, maar ze wilde al zo lang een poes en dit was 

‘r. Tijger kreeg al gauw een plek in de familie. Daarna nog 

volgden nog vele katten (Panter, Lucky, Jolly, Rooie, Thim), ze 

zijn gelukkig bijna allemaal best oud geworden. 

Aanmelden voor de Dierenrubriek kan weer. Stuur een mail 

naar: e.brak@hotmail.com OO

OSTERPOORT24uur

20:00
-

21:00

Huisdieren 
in de Oosterpoort
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Foto: Evelien Brak
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CRYPTOFILIPPINE 71
1. IJdel familielid van de duimstok en de vuistbijl. (8)

2. De stap die Jezus zette op het meer van Galilea. (8)

3. Kan bevestigen dat het een vreemde cocktail is. 

(11) 

4. Financiële instelling waar je niet van op aan 

kunt. (7)

traantje wegpinken. (7)

6. Voorzitter die vanwege uitputting geen 

zaken meer doet in de Oosterpoort. 

7. Zeuren over de vorm van je lichaam? (11)

streelt. (11)

10. Hecht erg aan het brengen van welgevallig 

nieuws. (7)

11. Hiermee sneed Kubrick de slechte scènes 

12. Liefhebber van thrillers. (14)

13. Key. (7+7)

14. Collega-acteur. (7)

(niet meer) mee. (6)

16. Maakt een eurocommissaris aan-

tekeningen mee. (17)

17. Zodanig promoten dat het blijft 

hangen. (7)

(7)

20. Houterige Europeanen. (10)

21. Ze zoekt ze misschien bij eb om wat te zeuren te heb-

ben… (7)

22. …maar de voorzitster is een lekker ding dus daar 

23. Een scheur bij de vrijmetselarij. (10)

gekleurde vakjes de oplossing. Gelijke cijfers zijn gelijke let-

binnen zijn bij de redactie van de Oosterpoorter. Mail je oplos-

sing naar oosterpoorter@gmail.com o.v.v. 

71. Opsturen mag ook: Redactie De Oosterpoorter, Oosterweg 

wordt zeer op prijs gesteld. De winnaar ontvangt een gevulde 

boodschappentas ter waarde van € 20,-, ter beschikking ge-

steld door Coop Meeuwerderweg.  

 

beginselen 6. Zweeds raadsel 7. Schotse ruit 8. Poolcentrum 

Parken 21. Acid House 22. Spaans benauwd 23. Kantongerecht. 

De oplossing is: ONBEGRENSDE MOGELIJKHEDEN

De winnaar van de gevulde boodschappentas is Enrico 

Beekmans, woonachtig aan het Winschoterdiep. Van harte 

gefeliciteerd!
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ONDERHOUDSWINKEL

Nog steeds voor bewoners 
van de Oosterpoort!
Verhuur van steigers en gereedschap, 
voor de particulier en kleine ondernemer.

• Met service van halen en brengen.
• Ruim assortiment (zie website).
• Advies over gebruik gereedschap.
• Vlakbij de Helperzoomtunnel (open in april).
 

Duinkerkenstraat 3a
9723 BN Groningen
Tel (050) 3184759

 

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
08.00-17.00 uur. 

www.onderhoudswinkeloosterpoort.nl 
onderhoudswinkeloosterpoort@gmail.com



V ia twitter bereikte de redactie het bericht dat de 
Oosterpoort een debuterend schrijver rijker is, die 
bovendien zijn eigen werk uitgeeft. Het gaat om Edo 

Elzinga die met ‘Heikneuter en 13 andere verhalen en gedich-
ten’ afgemeten aangeeft wat zijn debuut behelst. Op de site 
van Elzinga: ftumsj.blogspot.com, prijst hij zijn eersteling als 
volgt aan: ‘Er is een boek’.  
We krijgen alvast een inkijkje in de gortdroge logica 
die kenmerkend is voor de auteur: “Waarom schrijft 
een schrijver? Om gelezen te worden natuurlijk!” 
De zaken gaan goed: De eerste druk, bestaande uit 10 
exemplaren, is reeds uitverkocht. De derde druk in 
voorbereiding.

Klaas Kloosterman

Magisch realisme 
De schrijfstijl van Elzinga is verwant met het magisch 

realisme en doet soms denken aan Belcampo, soms aan 

Guy de Maupassant. Het verhaal ‘Heikneuter’ - dat qua 

omvang de helft van de bundel omvat - vertelt het ver-

haal van Willem die in handen valt van de Heikneuter, 

een mysterieuze, trolachtige verschijning die natuur-

krachten, woordspelletjes en port en olijven inzet om 

Willem in een slaafje en/of amuse om te toveren (letter-

lijk). De zitkuil waarin de Heikneuter residentie houdt 

lijkt Willems’ valkuil te worden: dat soort werk.

In andere verhalen blijft Elzinga wat dichter bij huis. 

Soms te dicht, zoals in ‘Forever Man’ dat het van één 

woordgrapje moet hebben of het redelijk overbodige 

‘Schuitendiep’, dat te mager is voor deze bundel. Daar 

zit ‘m ook een beetje de kneep. Werk uitgegeven in eigen 

beheer ontkomt soms ten onrechte aan de strenge blik van een 

attente redacteur die al te frivole of juist saaie tekstdelen nog 

eens onder de loep neemt.

Boerenkool 
Het mooiste verhaal uit de bundel vind ik ‘Boerenkool’. Het 

verhaal van een gelovig man die tegen etenstijd met ‘goed 

nieuws’ langs de deuren gaat waarachter nog wel wordt ge-

kookt, maar niet meer wordt gebeden. ‘Nee – Nee’, blaffen de 

stickers op de deuren hem toe: Verkeerde dag, verkeerde wijk! 

Dan, de geur van boerenkool. “Oh Heer, leidt mij!”

Elzinga’s personages hebben wat last van neurotische trekjes 

die u en ik onderdrukken, maar die toch heel herkenbaar zijn. 

In ‘Aanhaken’ krijgen we te maken met ene Tibor die er een 

gewoonte van maakt willekeurige fietsers te volgen waar hij 

‘dan dromerig achteraan meandert’, al doorkruisen ze de hele 

stad. Thuisgekomen tekent hij de afgelegde route in op een 

stadsplattegrond. Elke dag krijgt zijn eigen kleur.

Homofobe bellentrekkerij 
Ook redelijk maniakaal is het hoofdpersonage uit het nieuwe, 

nog niet gepubliceerde verhaal ‘De deurbel’. Vader, die dochter 

en vriendin wil beschermen tegen nachtelijk bellentrekkerij, al 

dan niet ingegeven door homofobe motieven, ligt - omgeven 

door detectieapparatuur - op de loer om de verstoorders van 

de nachtrust in te rekenen. Hersenspinsels, achterdocht en 

adrenaline slingeren dit ver-

haal naar een spannend einde, 

waarmee duidelijk wordt dat 

Elzinga zich snel ontwikkelt als 

schrijver.

Met andere ogen 
Om onbegrijpelijke reden niet 

opgenomen in het debuut is het 

verhaal ‘Met andere ogen’. Een 

sterk verhaal met een kop en 

een staart. Over een geslaagde 

date met een verrassende 

ontknoping. Via de QR-code 

hiernaast komt u op de site van de auteur bij dit 

verhaal. Na het gelezen te hebben even op het 

tabblad ‘Er is een boek’ klikken om dit sympa-

thieke debuut te bestellen: je mag zelf bepalen 

hoeveel je voor het boek betaalt. OO

Foto Edo Elzinga

Belevenissen van een 
heikneuter

Foto Paul Huf
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OOSTERPOORTER
de

Favoriete wijkkrant 
van onze Favoriete 
wijk!

ZOEKT
Redactieleden!!

Meld je  aan via 
oosterpoorter@gmail .com
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I n de rubriek ‘Koek op de hoek’ gaat de Oosterpoorter 
maandelijks met een Grunneger kouke op bezoek in één 
van de vele hoekhuizen in onze wijk. Deze keer is dat bij 

Liesbeth Fransen (68). Ze woont in een hoekappartement in 
het ‘Powerhouse’, een nieuw appartementencomplex aan het 
Winschoterdiep, naast de Mediacentrale in het Helperpark.  
Liesbeth werkte tot vorig jaar als eventmanager bij de Han-
zehogeschool Groningen. “Ik was verantwoordelijk voor 
de organisatie van bijvoorbeeld de opening van het Hoge-
schooljaar, de installatie van lectoren, relatie-avonden en 
het onthullen van namen van prijswinnaars verbonden aan 
de hogeschool op de Walk of Fame op het Zernikeplein. En ik 
was lid van de stuurgroep die werkte aan de heropening van 
het Prins Claus Conservatorium.” Liesbeth was al een tijdje 
op zoek naar een andere woonvorm. “Ik woonde prettig in 
Helpman, maar ik had zin in iets heel anders. Dat vond ik 
hier, een nieuw pand in een nieuw gebouwde omgeving.” Nog 
steeds is Liesbeth als bestuurslid betrokken bij het wijkco-
mité Helpman. “Maar nu ik hier woon ga ik me oriënteren op 
een andere vrijwilligersklus. Iets redactioneels misschien, ik 
kijk wel wat er op mijn pad komt.”

Mirjam van der Feen (tekst en foto)

HOE LANG WOON JE HIER? 
“Op 9 maart verhuisde ik. Ik was niet de eerste bewoner hoor, 

de helft van de appartementen was toen ongeveer al be-

woond.” 

HEB JE VEEL AAN HET HUIS GEDAAN? 
“De badkamer en keuken heb ik gekozen en laten installeren. 

Maar wat indeling betreft heb ik niks veranderd, dat stond al-

lemaal vast.” 

WAT VIND JE VAN DE WIJK?
“Ik kwam vooral door het appartement in dit deel van de stad 

terecht. Samen met vrienden hebben we lang geprobeerd om 

een gezamenlijke woondroom te realiseren, maar in de praktijk 

is dat toch lastig. Met hen ben ik nu hier uiteindelijk terecht 

gekomen. Mijn vrienden wonen op de 1e verdieping. Maar 

het Helperpark voelt inmiddels echt als mijn buurt. Omdat de 

Boumaboulevard toch een soort afscheiding vormt heb ik niet 

het gevoel dat ik in de Oosterpoort woon. De sfeer is anders 

hier dan verderop in de wijk. En dit park is echt prachtig, met 

allerlei verschillende sportelementen en de mooie beplanting. 

En ook de sporthal naast ons pand is mooi om naar te kijken.” 

KEN JE DE GESCHIEDENIS VAN DEZE PLEK? 
“Ja, ik weet dat dit vroeger het terrein was van de Helpman-

centrale. Hier werden bijv. de kolen voor de centrale aange-

voerd. Ik zou het leuk vinden om dit terug te laten komen in 

het Powerhouse, bijvoorbeeld door een mooie foto uit die tijd 

in onze entree hier beneden op groot formaat te laten aan-

brengen. Ik ga dat voorstel doen in de verfraaiingscommissie 

van ons pand waar ik lid van ben.” 

HEB JE VEEL CONTACT MET JE BUREN? 
“Door alle regels rondom Corona konden we geen bijeenkom-

sten organiseren om elkaar beter te leren kennen. Mijn buren 

ken ik en natuurlijk mijn vrienden die hier wonen. En verder 

veel mensen van gezicht.”

MIS JE IETS IN DE WIJK? 
“Ik denk dat een soort eetcafé-achtig iets wel een toevoeging 

zou zijn. Dat mis ik hier. Op de hoek zit een koffiezaak, maar 

die sluit aan het eind van de middag. En ik vond het leuk dat 

het Noorderpoort een winkeltje had met brood en koekjes, 

maar dat ligt natuurlijk nu ook allemaal stil.”

HEB JE EEN FAVORIETE PLEK IN DE WIJK?
“Op dit moment is dat mijn eigen huis. Ik woon hier fijn en 

geniet echt van deze plek.”

BLIJF JE HIER NOG HIER NOG LANG WONEN?
“Dat hoop ik wel.” OO
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Animaties | Logo’s |
(Digitale) Magazines | Drukwerk |

Huisstijl | Animatie | Video

Ystvan de Jong | info@qorona.nl | 06 36 48 90 37

qorona.nl
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Nijestee biedt ruimte...
aan ruim 22.000 mensen in de stad Groningen. Met 13.500 huurwoningen is 
Nijestee de grootste corporatie in de stad. In vrijwel alle wijken biedt Nijestee 
woningen aan, ook in de Oosterpoort. Op die manier valt er wat te kiezen. 

www.nijestee.nl

Ook voor 
wijkbladen!

:-)

qorona
GRAFISCH ONTWERP



Bestuursleden gezocht voor 
Het Poortershoes
Buurthuis Het Poortershoes zoekt vanwege het vertrek van 

twee bestuursleden twee nieuwe enthousiaste bestuursleden. 

Ons buurthuis staat bekend om de vele activiteiten die er geor-

ganiseerd worden, de talrijke cursussen die er gegeven worden, 

het uitstekende buurtrestaurant en het prachtige monumentale 

gebouw. 

Omdat één van de vertrekkende leden onze huidige penning-

meester is, is het wenselijk dat één van de nieuwe bestuursle-

den affiniteit heeft met financieel beheer. Binding met de be-

woners van het werkgebied van Het Poortershoes (Oosterpoort, 

De Linie, De Meeuwen en/of de Herewegbuurt) is een pré. 

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Eric Mol-

leman, voorzitter (06 - 19 84 96 21). Zie ook onze website 

(www.poortershoes.nl). Heb je belangstelling, dan kun je een 

email sturen naar bestuur@poortershoes.nl met een korte mo-

tivatie. De tijdsinvestering is ongeveer 10 uur per maand en we 

vergaderen 1 keer per maand. De functie is onbezoldigd.
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Langzaam maar zeker zijn er na de zomer 
weer wat meer activiteiten, maar nog niet 
alle organisaties kunnen weer volop van 
start. De speeltuin en café Olivier hebben 
nog geen activiteiten te melden. Kijk 
voor de Kroeg van Klaas op www.kroeg 
vanklaas.nl 
 
POORTERSHOES 
START ACTIVITEITEN 

Het seizoen is gelukkig weer begonnen 
en de meeste cursussen zijn gestart. Bij 
een aantal cursussen is nog  plaats. Op de 
website van het Poortershoes staat alle 
recente informatie. Geen programma-
boekje ontvangen? Wip dan even langs en 
haal er een op!

INLOOP SPREEKUUR 

BUURTWERKER

Elke dinsdag om 14 uur is onze buurtwer-
ker Kim aanwezig in het Poortershoes. 
Kom gerust langs voor een vraag, een idee 
of zo maar een praatje. Uiteraard met een 
kopje koffie of thee.

GEZELLIGE MIDDAG OUDEREN

Elke donderdag van 14.00-16.30 uur is 

er een gezellige middag voor ouderen. 

Want ook op anderhalve meter afstand 

kun je het gezellig met elkaar hebben!

CBK 

De nieuwe serie tentoonstellingen Atelier-

collectie: Solo presenteert kunstwerken 
rechtstreeks uit het atelier van kunste-
naars. En het leuke is, bijna alle werken 
zijn te leen of te koop in de Kunstuitleen. 
Hotelkamer #30 van kunstenaar Rik Hagt 
is de eerste tentoonstelling in de reeks. Op 
zaterdag 3 oktober kijk je naar de kunst 
uit Hotelkamer #30 met een intensieve 
en open blik in de workshop Kijken is de 
kunst. Onder begeleiding van beeldend 
kunstenaar en docent aan Academie 
Minerva Wim Bosch ga je aan de slag om 
met andere ogen naar kunst te kijken. We 
organiseren twee workshops, om 15 en 
16 uur. Studenten en leden van het CBK 
ontvangen € 2,50 korting op de reguliere 
prijs van € 7,50. Tickets voor de workshops 
zijn te koop in de webshop van het CBK.

De tentoonstelling is nog t/m 31 oktober te 
zien in het CBK.

Atelier Bas-is, Brandenburgerstraat 3, 19 
september

In deze voormalige stalhouderij, 
later garage, kun je In het kader van de 
kunstexpeditie Expoost 2020 zien waar 
kunstenaars Maria Koijck en Ron Glasbeek 
op dit moment aan werken. Maria is bezig 
met een kunst/afval-project in het UMCG. 
Ron legt de hand aan transparante en 
kleurrijke schilderijen op bamboe banie-
ren voor Art Expo Amsterdam in november. 

AGENDA HERDENKINGSPLAATJE TER 
NAGEDACHTENIS BERT 
KATERBERG IN STERREBOS
Vorige maand werd een herdenkingsplaatje aangebracht op een 

bankje in het Sterrebos ter nagedachtenis aan Bert Kater-

berg, die vorig jaar december overleed. Bert was de drijvende 

kracht achter Sterrebos Live, de serie zomerconcerten in het 

Sterrebos. Het bankje staat tegenover de muziekkoepel in het 

Sterrebos. Op vrijdag 2 augustus bevestigde een kleinzoon van 

Bert Katerberg samen met wethouder Roeland van der Schaaf 

dit herdenkingsplaatje op de bank, tijdens een bijeenkomst 

met familie en vrienden. Ongeveer vijftien jaar geleden startte 

Bert, samen met de muziekschool, met kleine concerten in de 

muziekkoepel. In samenwerking met Wijkcomité Helpman 

groeiden deze concerten uit tot het drukbezochte zomereve-

nement Sterrebos Live, waar ook bezoekers uit onze wijk veel 

plezier aan beleven.

Harry Bijlstra fotografie

Werk van Rik Hagt uit de serie ‘Hotelkamer #30
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Noorderkerkstraat 3 Frederikstraat 50

Vanafprijs €595.000 k.k.

Langskomen
Griffeweg 19

Bellen
050 318 7102 

App’en
06 3632 7796

Mailen
info@mvdh.nl 

Surfen
info@mvdh.nl 

Verkocht

GOud
We hebben graag iets te verkopen. Zeker nu de vraag het aanbod overtreft. Als huizenbezitter heb je goud in handen.

Maar dan moet je niet blijven zitten waar je zit. Doorstromen is het devies. 
Wij hebben zelf de daad bij het woord gevoegd. Huis verkocht, doorgestroomd. Check. Nu jullie nog! 

Kijk eens even wat we te koop hebben. Oogverblindend goud!

VERKOCHT


